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Friesland is een van de weinige, misschien wel de enige provincie geweest
waarin, toen de stakingen eenmaal uitgebroken waren, een illegale groepe-
ring (in casu de voormannen van het district-Friesland van de Landelijke
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) effectieve leiding trachtte te geven:
illegale werkers die de provincie goed kenden, kwamen bijeen, stelden een
parool op en gaven dat door aan hun plaatselijke contacten. En waarlijk, als
er één bevolkingsgroep was waar de harten sneller waren gaan kloppen toen
men, elk in de eigen streek, op donderdag en vrijdag geconstateerd had dat
massale stakingen tot ontwikkeling gekomen waren, dan wel de illegale
werkers! Hun eigen strijdbaarheid zagen zij opeens weerspiegeld in de
houding van grote volksmassa’s. Desondanks hielden de Friese LO’ers die
op zondag in Leeuwarden vergaderden, het hoofd koel.

Minder koel reageerde Jan Thijssen, chef van de Radiodienst en voor-
zitter van de pas opgerichte Raad van Verzet. De stakingen hadden bij hem
en de leden van zijn raad het vertrouwen gewekt, dat heel Nederland einde-
lijk tot een grootse verzetsactiviteit gebracht kon worden, zich uitend in
stakingen en breed-opgezette sabotage-acties. Het eerste doel moest zijn om
tot elke prijs te verhinderen dat ook maar één oud-militair naar Duitsland
overgebracht zou worden. Daarvoor was onderbreking van het spoorweg-
verkeer essentieel: een spoorwegstaking dus, gekoppeld aan bombarde-
menten op gevoelige punten van het spoorwegnet door de Royal Air Force.
De Raad van Verzet moest dat alles codrdineren; wenselijk was dat hij dat
zou kunnen doen met de autorisatie van de regering. Welnu, in de loop van
zaterdag had Thijssen te Baarn in overleg met enkele leden van de raad een
manifest opgesteld, dat hij terstond in veertigduizend exemplaren liet
drukken. De Raad van Verzet, met name genoemd, presenteerde zich hierin
aan de gehele bevolking met een ‘Oproep’ waarin een uit vijf punten
bestaand program van actie ontvouwd werd : niemand moest zich aanmelden
om in krijgsgevangenschap te worden weggevoerd; iedere Nederlandse
ambtenaar moest medewerking aan die wegvoering weigeren; men moest in
staking gaan niet alleen bij de spoorwegen, maar ook bij de waterwegen,
het wegvervoer, de PTT en de ‘electrische centrales die krachtstroom leveren
aan de grote bedrijven’; voorts diende men met ‘verzetsgroepen’ en ‘ver-
zetscommando’s’ sabotage te bedrijven aan alle communicatiemiddelen, en
tenslotte waren ‘terreur tegen de mede-verantwoordelijken (NSB’ers, Duits-
gezinden, medewerkende ambtenaren, lieden die zich toch melden) en ver-
nieling van ambtelijke gegevens’ wenselijk. ‘Het verzet gaat onmiddellijk
in en eindigt eerst’, zo heette het aan het slot,
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