
HET TELEGRAM VAN JAN THIJSSEN

'als de bezetter de gebrandmerkte maatregel intrekt. Laat u niet overbluffen door
het machtsvertoon van de vijand en door zijn bedreigingen. De omvang van
zijn militaire formaties in ons land is slechts gering, en hij weet dit. Vermijdt
opstootjes en samenscholingen, maar slaat, in kleine verzetsgroepen georgani-
seerd, krachtig toe. Nederlanders, de maat is vol! I'

Wij nemen aan dat deze oproep op zondag gedrukt werd, d.w.z. op een
moment waarop het twijfelachtig was of de stakingen op maandag in aan-
zienlijke mate hervat zouden worden. Zag Thijssen het optimistischer? Dat
moeten wij wel aannemen. Hij had op zaterdag een lang telegram opgesteld
dat door van Schendel, de chef-marconist van zijn Radiodienst, geseind zou
worden aan de Engelse geheime dienst, MI-6, waannee hij, Thijssen, door
middel van een van de twee voor de OD bestemde zenders ('Eton III' en
'Eton IV') die hij zich toegeëigend had, al in contact stond.' Dat dit telegram
achter de rug van Six, de chef-staf van de OD, verzonden zou worden,
beschouwde van Schendel als insubordinatie maar Thijssen zei hem dat hij
de volledige verantwoordelijkheid jegens Six op zich nam" en van Schendel
zette zich toen aan het coderen van de lange tekst," In de eerste helft die
zaterdagavond werd doorgeseind, werd eerst Christians ens proclamatie
van 29 april weergegeven; het telegram ging voort:

'Gevolg: stakingen. Vrijdag mijnen, werven, fabrieken, trams, openbare
lichamen, deel PTT, politie. Standrecht afgekondigd hele land. Bestraffmg voor
samenscholingen, actieve of passieve werkstakingen, dragen wapens, pamfletten
enz. Volgens artikel óö verordening 1/43 in algemeen doodstraf. Van twintig tot
nul zes (uur) binnen blijven.'

Zondagmorgen seinde van Schendel de tweede helft van het telegram
door:

'Raad van Verzet per manifest volk opgeroepen weigeren melding, weigeren
medewerking, ambtenarenstaking, bij verkeersmiddelen, spoorwegen en elec-
trische centrales sabotage, vernieling verkeersmiddelen, terreur tegen handlangers
vijand. Steunt onze oproep krachtig door Radio Oranje, door RAF bombarde-
menten spoorwegen. Waarschuwt ambtenaren en politie. Bevolking aanmanen
stakers helpen. Noem Raad van Verzet.'

1 Via dat contact waren nog slechts enkele berichten doorgegeven die van de groep-
Oosterhuis (Delfzijl) afkomstig waren. 2 Volgens een in september '43 door
Thijssen geschreven en voor de regering bestemd verslag was het van Schendel die
als eerste voorstelde, een telegram naar Londen te zenden. Dat heft uiteraard
Thijssens verantwoordelijkheid voor het feit dat het uitging, niet op. 3 Tekst in
D. D. Vollgraff: 'Overzicht van telegrammen afkomstig uit het archiefvan Bureau
Inlichtingen en van de Ordedienst' (Enq., punten g en h, gestenc. bijlage 94), p. 18.


