
SEYSS-INQUARTS NEDERLAAG

dat het Seyss-Inquart was die de doeleinden bepaalde welke in Nederland
bereikt moesten worden. Dat deed Hitler, dat deden, .met Hitlers uitdrukke-
lijke of stilzwijgende goedkeuring, de centrale bestuursinstanties van het
Derde Rijk. Maar het was toch bij uitstek Seyss-Inquarts taak, vast te
stellen, hoe die doeleinden het best, d.w.z. met de minste frictie, bereikt
konden worden. Menig intern Duits conflict had hij daarbij moeten be-
slechten, ook was hij er enkele malen in geslaagd, al te brute eisen die hem
van Berlijn uit gesteld waren, onder verwijzing naar de hem door Hitler
gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk te neutraliseren. Welwas het poli-
tieke gedeelte van zijn opdracht (het Nederlandse volk door een mengsel
van algemene beloften en specifieke dwang te winnen voor het nationaal-
socialisme) in '40-' 4I mislukt, maar die politieke taak zou opnieuw ter hand
genomen kunnen worden indien de oorlog er voor Duitsland gunstiger voor
kwam te staan, en tegenover dat politieke falen stond in elk geval dat
Nederland nog steeds in betrekkelijke rust voor Duitsland produceerde en
aan Duitsland leverde wat de Duitse oorlogseconomie nodig had. Alle
acties van illegale groepen ten spijt, leek Nederland nogal volgzaam en wij
kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Seyss-Inquart tot diep in het
derde bezettingsjaar het gevoel had dat hij met zijn numeriek kleine Auf-
sichtsverwaltung (gedekt door de Wehrmacht natuurlijk) een vaste greep had op
de situatie in bezet gebied.
Van het moment af dat zich, na Musserts 'erkenning' als 'Leider van het

Nederlandse volk' (december' 42), de 'stroomversnelling' in de gebeurtenissen
voordeed die wij in de voorafgaande vier hoofdstukken beschreven, is,
dunkt ons, Seyss-Inquarts greep merkbaar verzwakt. Misschien gaven wij
daar al vroegere symptomen van aan: de 'fietsenrazzia' (juli '42) en het exe-
cuteren van de vijf 'gijzelaars van Rotterdam' (augustus '42) waren acties
welker 'baten' in een wanverhouding stonden tot de politieke kosten. Geldt'
niet hetzelfde voor de ineffectieve razzia in het hoger onderwijs (6 februari
'43) en voor de even ineffectieve 'jacht op de jeugd' (9 februari)? En hoe
wisselvallig waren Seyss-Inquarts reacties op de artsen-demonstratie, hoe
misplaatst was zijn evidente verwachting dat de loyaliteitsverklaring door
de meerderheid der studenten ondertekend zou worden! Het Nederlandse
volk was bezig hem te ontglippen. Het mocht dan de schijn hebben alsof in
en door het snelle neerslaan van de April-Meistakingen door de bezetter

- een politieke overwinning behaald was - in werkelijkheid kwam alleen al het
feit dat zich die immense explosie van verontwaardiging en haat in alle
openlijkheid voorgedaan had, op een formidabele politieke nederlaag neer.
Heeft Seyss-Inquart dat beseft? Heeft hij beseft dat, gegeven het algemene

oorlogsverloop (enkele dagen na de April-Meistakingen capituleerde de


