
DE AP RIL-MEIS TAKINGEN

Duits-Italiaanse troepenmacht in Tunesië), het Nederlandse volk hem steeds
verder ontglippen zou, d.w.z. zich in zijn gedragingen in toenemende mate
tegen de bezetter zou keren? Wij menen van wel. Wij menen voorts dat
voor Generalkommissar Schmidt die zich tijdens de April-Meistakingen
volledig uitgeschakeld gevoeld had en bij enkele gelegenheden had getracht,
verzachtend in te grijpen, hetzelfde geldt. Niet voor Rauter! Hij had zich in
de dagen waarin hem de uitoefening van het politiestandrecht toevertrouwd
was, in zijn element gevoeld: hij was in feite de baas geweest', hij had zonder
enige restrictie handelend kunnen optreden en het vervulde hem met trots
dat hij er, zonder steun van de Wehrmacht, louter met zijn SS- und Polizei-
eenheden in geslaagd was, binnen enkele dagen 'rust en orde te herstellen',
een en ander tot volle tevredenheid van diegenen die hij als zijn werkelijke
superieuren beschouwde: de Führer, de Reiehsführer-SS. Hun waardering liet
niet lang op zich wachten. 'Lieber Rauter', zo schreefhem op 9mei Himmler-

'Ieh spreehe Ihnen ind Ihren Männern für das umsiehtige und tatkräJtige Durehgreifen
bei dem von einer verbrecherischen Emigrantenregierung angezettelten Generalstreik und
die rasche Niederschlagung desselben meine volle Anerkennung aus'? -

en een beloning volgde: promotie, door Hitler, tot SS-Obergruppenführer.
Dat was dezelfde rang die Seyss-Inquart bezat. De gelijkstelling kan de
Reichskommissar niet welkom geweest zijn, bij Schmidt bevestigde zij het
bange vermoeden dat zijn rivaal hem verre ging overvleugelen.

1Van Wimmer, die tot algemeen Sonderbeauftragter benoemd was, is tijdens de
stakingen niet veel uitgegaan. Rauter bewaakte zijn eigen machtspositie met argus-
ogen. Daarvan een voorbeeld. Op maandag 3 mei aan het eind van de middag
kregen de burgemeesters in die gemeenten waar de 'melkstaking' nog gaande was,
opdracht, de afdelingsvoorzitters en -secretarissen van de opgeheven landbouw-
organisaties te laten arresteren. In Noord-Brabant maakten enkele burgemeesters
hun bezwaren kenbaar aan de commissaris van de provincie, jhr. mr. A. B. G. M.
van Rijckevorsel. Deze belde Frederiks op. Frederiks stelde zich met Schmidt in
verbinding en na met Seyss-Inquart overleg gepleegd te hebben, deelde deze hem
mee dat met de arrestaties gewacht kon worden tot Frederiks op dinsdag de zaak
met Wimmer had kunnen bespreken. Frederiks zond de burgemeesters vervolgens
een telegram: wachten met de arrestaties! Hij werd toen dinsdag door Rauter op-
gebeld. 'Toen ik hem', aldus Frederiks in '45, 'meedeelde dat ik het telegram had
verzonden met machtiging van Schmidt die zelf overleg had gepleegd met de
Rijkscommissaris, kende zijn woede geen grenzen meer en het gebulder aan de
telefoon was zo ontzettend dat ik de hoorn enigszins van mijn oor afhield om te
voorkomen dat mijn trommelvlies het zou begeven.' (K. J. Frederiks: Op de bres
1940-1944, p. 17) 2 Brief, 9 mei 1943, van Himmler aan Rauter (Bouman: De
April-Meistakingen van 1943, p. 375).


