DE APRIL-MEISTAKINGEN

ingezet werd.! Dat neemt niet weg dat verscheidene individuele NSB’ers
tijdens de onlusten actieve hulp verleenden aan de bezetter: het waren veelal
‘foute’ elementen die de Sicherheitspolizei of de patrouilles van Ordnungs-
polizei en Waffen-SS attent maakten op ‘stakers’.? Talritke NSB’ers-gezags-
dragers of functionarissen van ‘foute’ organisaties stelden bovendien na de
stakingen rapporten op waarin aan Duitse instanties bericht werd, wie zo al
tijdens de beroering bijzonder actief in anti-Duitse zin opgetreden was. Er
waren echter ook ‘foute’ gezagsdragers die in de stakingsdagen bij de
Kommandeure der Sicherungsbereiche op matiging aandrongen, veelal mede
vanuit het besef dat, als er veel bloed vergoten werd, het nationaal-socialisme
in Nederland geen tockomst meer had. O6k het Nederlandse nationaal-
socialisme niet! Want na drie jaar bezetting was, zoals wij eerder betoogden,
de NSB zozeer met de bezetter geidentificeerd dat versterkte haat tegen de
Duitsers versterkte haat tegen de NSB betekende. Veel NSB’ers waren zich
daarvan bewust. Omtrent Musserts naaste raadgever, burgemeester Miiller
van Rotterdam, vernam Wélk al op 4 mei dat hij gezegd had:

1 De plaatsvervangend Bevollmdchtigte voor Gelderland vermeldt in zijn rapport aan
Seyss-Inquart: ‘Der Distriktsleiter der NSB stellte sich mit seinen Mdnnern zur Ver-
fiigung. Die WA erschien ohne Aufforderung in Uniform und leistete vor allem in abge-
legenen Gebieten gute Dienste. Verschiedene nationalsozialistische Biirgermeister bedienten
sich der WA. (Bouman: De April-Meistakingen van 1943, p. 408) Wij nemen aan
dat in Gelderland (het kan ook elders gebeurd zijn) door de WA gepatrouilleerd
werd en in de bedoelde gemeenten nagegaan of het werk hervat was. * Rost van
Tonningen deelde aan de Sicherheitspolizei mee dat de agent van de Nederlandse
Bank te Almelo met 2ijn personeel op 30 april een tijdlang gestaakt had ~ een feit
dat de controleur-generaal van de bank die zich die dag in Zwolle bevond, onder
zich gehouden had. De controleur-generaal werd door Rost ontslagen zonder
overleg met zijn mede-directeuren, prof. mr. A. M. de Jong en mir. J. F. de Beaufort.
Een en ander was voor de Jong en de Beaufort voldoende reden om hun functie
neer te leggen.

Rost was in die tijd een nog groter illusionist dan Miinzer. Medio april had hij
in een brief aan Himmlers secretaris, dr. R. Brandt, geschreven: ‘Ich habe in den
bald drei Jahren welche seit dem deutschen Einmarsch erfolgt sind, den Reichskommissar,
die Herren Wimmer und Fischbock immer wieder darauf hingewiesen, dass das Volk (die
Bauern, Arbeiter, Fischer und auch ein Teil des Mittelstandes) weitgehend fiir den Fiihrer
gewonnen war.

Es war umsonst. Die Herren haben zu viel mit den guten Kreisen verkehrt . . .

Es heisst jetzt, wo die Kriegslage recht schwer wird, sich dessen bewusst zu sein, dass bei
dein jetzigen Tempo das niederlindische Volk (nicht die Intelligenz) innerhalb zwei
Jahre in Waffen stehen wird auf Deutschlands Seite. Sie werden diese Behauptung sehr
kiihn finden’ (inderdaad), ‘sie wird sich bestétigen.’ (brief, 13 april 1943, van Rost van
Tonningen aan R. Brandt, selectie ‘Correspondentie van mr. M. M. Rost van
Tonningen’, 422).
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