DE APRIL-MEISTAKINGEN

Nu was, en werd, ‘een groot deel der bevolking” gedwongen in Duitsland
te werken ‘om Duitsland de overwinning te verzekeren.” Waarom ? Terwille
van de strijd tegen ‘het Bolsjewisme’ ~

‘Doch dit is slechts een leuze. Wie werkelijk het door de Paus zo scherp ver-
oordeelde ‘goddeloze Communisme’ wil bestrijden, moet niet het Christendom
op alle wijzen onderdrukken, zoals het Nationaal-Socialisme doet, dat het
Christendom wel niet bloedig vervolgt, maar zijn levenskracht verstikt . . .

Neen, beminde gelovigen, de enige macht om wezenlijk het Communisme
te bestrijden, is niet het Nationaal-Socialisme, maar het Christendom . . .

Dierbare gelovigen! Wij hebben het reeds in een vroegere bisschoppelijke
brief verklaard: machtsmiddelen staan Ons niet ten dienste. Maar Wij smeken u:
neemt uw toevlucht tot God en keert in het binnenste uws harten. Ons volk als
zodanig heeft ook in deze vreselijke tijd nog niet gebeden zoals het bidden moest.
Als gij dat doet, dan zal God u helpen; dit is geen frase, maar de onfeilbare
belofte van God zelf . ..

Na deze tekst in Duitse vertaling gelezen te hebben, ging Seyss-Inquart
in zijn toespraak in Hengelo uitgebreid met het Episcopaat polemiseren. Wij
achten zijn argumentatie niet van belang — het feit van de polemick mag
men zien als een nieuwe aanwijzing hoezeer de Reichskommissar in het
defensief gedrongen was. Hij deed in die toespraak twee dingen die hij nooit
eerder gedaan had: denkbeelden bestrijden die de kerken verkondigd hadden,
en ingaan op tegenstellingen binnen de illegaliteit. Het was een dubbele
erkenning dat niet naar hemzelf maar in de eerste plaats naar de kerken en
naar de illegaliteit geluisterd werd.

Wat schreef de illegale pers?

In De Oranjekrant (Johan Doorn, de samensteller, was lid van de Raad van
Verzet) werd gemeend dat de staking, ‘deze prachtige, spontane uiting van
het Nederlandse volk’, ‘vermoord’ was door de directie van de Nederlandse
Spoorwegen, t.w. door ‘de heren Hupkes en van Rijckevorsel, sidderend
van verachtelijke latheid.”* Vrij Nederland stelde de zaak ruimer. ‘Men kan
van mening verschillen’, schreef van Randwijk, ‘of deze staking al dan niet
te vroeg was ; men kan van mening zijn dat een algemene staking noodwendig
moet verlopen, indien er niet een spoedige Geallicerde invasie op volgt. En

1 De Oranjekrant, 19 (mei 1943), p. s-
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