
REACTIES IN DE ILLEGALE PERS

ook wij menen dat dit zo is." Een nummer later noemde van Randwijk de
April- Meistakingen

'onbezonnen heldhaftigheid. Ongetwijfeld behoren deze dagen tot de held-
haftigste uit de geschiedenis van ons volk. 30 april tot 4 mei waren de vijf oorlogs-
dagen van Nederlands burgerij, zoals ze het drie jaar geleden van de Nederlandse
militairen waren. In de orde van het verzet hebben zij hnn onuitwisbare betekenis
als uiting, uiting van verontwaardiging, van woede, gekwetst eergevoel en als
zodanig van de levenskracht van ons volk. Als stoot tegen de vijand, als verijdeling
van's vijands oogmerken waren ze een mislukking"-

maar waren ze wel als 'stoot' bedoeld? In van Randwijks benadering proeven
wij de teleurstelling van de illegale werker die zijn volk meent te kennen,
anderhalf jaar lang op systematisch georganiseerd verzet aangedrongen heeft
en dan opeens verrast wordt door het feit dat dat volk in een enorme,
spontane stakingsexplosie zijn eigen weg gaat.

Van Heuven Goedhart die vóór de stakingen het steeds sterker wordend,
grommend protest der brede massa zuiverder aangevoeld had dan van Rand-
wijk, kon er, toen dat protest in de stakingen uitgebarsten was, ook zuiverder
op reageren. 'Het waren ogenblikken', schreef hij in Het Parool,

'waarin wij dieper en vrijer ademden dan we in jaren hebben gedaan; enkele
momenten was de angstpsychose doorbroken en voelden wij ons geen onder-
danen van een schrikbewind, maar moedige, bevrijde mensen, plotseling voort-
gestuwd door een onzichtbaar onderling verband.i"

Niet anders Trouw: 'Hier sprak het volk als geheel wat er leefde in zijn
hart . .. De slachtoffers van deze staking moet men dan ook zien als
getuigen. En daarbij bedenken dat een ander woord voor 'getuige' het
woord 'martelaar' is.'! Breder nog De Vonk (links-socialistisch) :

'Dit, voor de Duitsers (èn voor ons) zo onverwachte herstel van een brede en
sterke geest van verzet, maakte een gelukkig einde aan die rampzalige periode
waarin schier iedere Nederlander een steeds laffer verraad pleegde jegens zijn
eigen volk. Het was vóór alles een overwinning op onszelf, op onze lafheid en
angst ... Een volk dat eenmaal deze drempel heeft leren overschrijden, treedt
nooit meer voorgoed terug tot burgerlijke rust, maar zal de wapens van lijdelijk
verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid tot en met staking tegen iedere onder-
drukker hanteren. Wij kunnen de staking van begin mei 1943 zien als de her-
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