DE APRIL-MEISTAKINGEN

rijzenis van Nederland uit een afzichtelijke put van afgestompte passiviteit, tot
de activiteit van een vrij en zuiver geweten.”

In hun onmiddellijke reacties op de stakingen hebben, dunkt ons, Het Parool,
Trouw en De Vonk het effect der stakingen in wezen uitnemend aangevoeld.
De Vonk ging te ver voorzover dit blad meende dat een geheel volk ‘de
wapens van lijdelijk verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid’ zou gaan
hanteren en dat het nu gedaan was met de ‘afgestompte passiviteit’ — die
‘afstomping’ en die ‘passiviteit’ zouden ook na de stakingen bij velen een rol
blijven spelen. Ja, wie tevoren van elk risico teruggeschokken was, kon, als
hij dat wenste, in de door de Duitsers bedreven terreur een nieuw motief
vinden om ook nadien geen risico te nemen. En toch: er was een beslissende
verandering ingetreden.

‘De eerste dagen van mei’43’ (wij citeren een later vastgelegde herinnering
van Schortinghuis, een van de leden van de spionagegroep ‘Dienst-Wim’)

‘was ik in Groningen. Daar hingen plakkaten aan de muur dat de eerste Neder-
lander krachtens het standrecht al gefusilleerd was. Het was Jochem van Zwol uit
Leens, een boerenarbeider die geweigerd had, melk aan de fabrieken af te leveren.
Het waren dagen waarin iedere vezel van het leven doortrokken was van een
vreemde mengeling van trots, angst, blijdschap, glorie en vertrouwen, een
gevoel dat een natie alleen maar bezielen kan op de dag van zijn nationaal ont-
waken. Er was in die dagen maar één generatie, ouderen werden jonger, jongeren
werden ouder, de verantwoordelijkheid rustte op alle schouders even zwaar of
liever gezegd even licht, omdat toen het besef, niet anders te mogen, zoveel
kracht gaf om de gevolgen van het eenmaal begonnen begin te dragen. Er was

vrijheid, eindelijk’® -

treffend bevestigt deze herinnering wat van Heuven Goedhart schreef:
‘voelden wij ons moedige, bevrijde mensen, plotseling voortgestuwd door
een onzichtbaar onderling verband.’

Geen toeval is het dat Schortinghuis dat eerste aanplakbiljet memoreert
dat hij in Groningen zag: het hield hem voor dat er een Nederlander was die,
al was het standrecht afgekondigd, geweigerd had te doen wat de vijand van

1 De Vonk (extra nummer, eind mei 1943), p. I. 2 D. Schortinghuis: ‘Herinne-
ringen’ (1946), I, p. 12 (GC, 250 d).
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