
INSPIRERENDE VOORBEELDEN

hem verlangde; Jochem van Zwol had niets bijzonders geweigerd, neen: hij
had juist het gewone geweigerd: melk afleveren aan de zuivelfabriek. Hij had
er voor betaald met zijn leven.
Moed werkt aanstekehjk en het lijdt geen twijfel dat er talloze Neder-

landers zijn geweest wier gedrag tijdens de April-Meistakingen allen die hun
optreden zagen of er later van hoorden, als bij uitstek moedig trof. Allereerst
werd bewaarheid wat Trouw geschreven had: de tachtig gefusilleerden
werden tachtig 'getuigen', tachtig 'martelaren'. Een hunner was Martinus
Bouman, oud-officier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, invalide,
hoofdcontroleur van de Centrale Crisis-Controle-Dienst te Roermond en,
zoalswij in ons vorig deel vermeldden, eenvan de belangrijkste organisatoren
van de 'pilotenhulp' in Limburg. Bouman had op de eerste stakingsdag in
zijn kantoor een stakingsoproep laten stencillen. Enkele verspreiders werden
verraden, gearresteerd, voor het Polizei-Standgericht-Maastricht gebracht.
Hopend aldus hun leven te kunnen redden, ging Bouman zich aanmelden.
Hij was een van de zeven wier fusillering op zondag 2 mei in Limburg
bekendgemaakt werd. Duizenden waren er in het zuiden des lands die van
Boumans daad van zelfopoffering vernamen.
In het noorden had op de tweede stakingsdag, zaterdag I mei, een vijf-en-

twintigjarige gereformeerde boer, Berend Trip, in het Drentse Nieuw-
Buinen de stakende dorpelingen toegesproken teneinde hen tot volhouden
aan te sporen. Na door een 'foute' dorpeling verraden te zijn, werd Trip
de volgende ochtend gearresteerd samen met enkele 'stakers'. Voor het
Polizei-Standgericht-Groningen nam hij alle schuld op zich. Aan het eind
van de middag werd hij ter dood veroordeeld. Het vonnis aan Rauter
voorleggénd, roemde de voorzitter van het Polizei-Standgericht Trips
'fabelhafte persönliche Haltung'.1 Het vonnis werd bekrachtigd, Trip werd
gefusilleerd, degenen die samen met hem terechtgestaan hadden, werden
na enige tijd vrijgelaten, en alweer: er zijn stellig in het noorden des lands
tallozen geweest tot wie het relaas van Trips gedrag doordrong.
In het westen werd in Werkendam, waar op vrijdag 30 april een weg

opgebroken geweest was, één dag later door de Sicherheitspolizei aan de
burgemeester, J. de Bruyne, de eis gesteld dat hij tien burgers als gijzelaars
zou aanwijzen. Hij bood slechts vier: zichzelf en, met hun instemming, de
drie plaatselijke predikanten: J. H. Jonker, M. Overduin en E. van Wie-_
ringen, aan de Duitsers aan; die heten de zaak toen lopen.

1 Telexbericht, 2 mei 1943,- van het Polizei-Standgericht-Groningen aan Rauter
(Bouman: De April-Meistakingen van 1943, p. 341-42).


