
DE APRIL-MEISTAKINGEN

Er waren er meer die zich zo zelfopofferend gedroegen. Wij denken dan
niet alleen aan de ambtsdragers die weigerden arrestaties uit te voeren, maar
speciaal ook aan de bedrijfsdirecteuren die, ondanks dat het standrecht van
kracht was waarbij elke weigering met de dood bestraft kon worden, niet
bereid waren, de bezetter de opgeëiste naamlijsten van stakers te verschaffen.
Die weigering heeft geen hunner het leven gekost - maar dat wisten zij niet
toen zij 'neen' zeiden.
Vandeze en dergelijke gedragingen is een inspirerende werking uitgegaan.
Minstens zo sterk was het effect van de Duitse terreur.
Diegenen die gefusilleerd waren, werden niet als 'illegalen' beschouwd,

maar als 'gewone burgers', als 'onschuldigen'. A fortiori gold dat voor de
slachtoffers die op straat door de kogels van Ordnungspolizei en Waffen-SS
gevallen waren. Wat Amsterdam aanschouwd had in de Februaristaking, had
men nu in tientallen steden en dorpen te zien gekregen: Duitsers die op
mensen schoten alsof zij konijnen waren. Ja er waren stille delen van het
platteland waar men voor het eerst geüniformeerde Duitsers te aanschouwen
gekregen had, maar nu dan ook in hun meest aanstootgevende rol.
Wanneer het juist is dat Amsterdam aan de April-Meistakingen nauwelijks

deelgenomen heeft omdat de bevolking van de hoofdstad de tijdens de
Februaristaking uitgeoefende terreur indachtig was, dan moeten wij wel
aannemen dat van de terreur die men bij het breken van de April-Mei-
stakingen te zien kreeg, een overeenkomstig effect uitgegaan is. Voor elke
Nederlander die zich van de problematiek van het verzet rekenschap gaf,
stond na die stakingen vast dat met dergelijke openlijke daden van collectief
verzet gewacht moest worden tot de Geallieerde strijdkrachten in of bij
Nederland verschenen waren. Anders lag het met het geheime verzet. Dat
kreeg van de stakingen een enorme impuls.

Om te beginnen had ieder die tot illegaal werk geneigd was, kunnen zien
dat de haat jegens de bezetter die in hèm leefde, óók leefde in honderdduizen-
den andere Nederlanders. Die honderdduizenden hadden hun ware gezind-
heid getoond: daar ging steun van uit. Illegale werkers mochten zich na de
stakingen sterker geborgen voelen in hun volk. Daarnaast hadden die sta-
kingen in het bijzonder effect gehad op drie bevolkingsgroepen: ten eerste
op de politie waar alle niet-'foute' elementen tijdens de stakingsdagen,
belast als zij waren met de opdracht, op landgenoten te schieten (zij hebben,
voorzover ons bekend, nimmer raak geschoten), zich sterker dan tevoren
bewust geworden waren van de afschuwelijke functie die zij tijdens de be-
zetting vervulden; ten tweede op het overheidspersoneel dat zich, waar
zovelen zoveel risico genomen hadden, genoopt voelde, voortaan zelf ook
de bezetter actiever tegen te werken; ten derde op de plattelanders, onder wie
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