
'HET PLATTELAND WAS ONTWAAKT'

zich zeer velen bevonden aan wie nu pas de ogen geopend waren voor de
realiteit van de bezetting. InFriesland was tevoren, aldus een van de geschied-
schrijvers van de LO,

'het parool: fatsoenlijk blijven. Als de rustige tuinder hoorde van de vervolgingen
en het verzet in Amsterdam, schudde hij het hoofd en zei: 'It is slim, tige slim,
dat it sa moat.'! Maar dan liet hij er op volgen dat de aardappels er goed voor
stonden en stopte nog eens zijn pijp'2 -

iemand die z6 reageerde, zag geen eigen taak in het verzet. Die zag hij na de
April-Meistakingen wèl: toen 'ging het plaatsen van onderduikers tienmaal
beter dan daarvoor", of, zoals een van de voormannen van de LO, Henk van
Riessen, geschreven heeft: 'Het platteland was ontwaakt.'! De tienduizenden
onderduikers zouden honderdduizenden worden, het was met het nogal
vlot verloop van de arbeidsinzet gedaan. Trouwens, geen enkele vorm van
illegale activiteit was er waar niet van mei '43 afkrachten aan toevloeiden in
een mate die men tevoren niet gekend had.
Nederland dat in de eerste drie bezettingsjaren in zijn gedragingen over

het algemeen, zij het vaak met lood in de schoenen, met de bezetter in de
pas liep, is zich in het vierde jaar duidelijker gaan verzetten, meer dwars gaan
liggen. Tot die ontwikkeling, tot die ommekeer, hebben de April-Mei-
stakingen zowel door hun bevrijdende werking als door de repressie waartoe
de bezetter overging, een wezenlijke, ja onmisbare bijdrage geleverd.

1 'Het is erg, heel erg, dat het zo moet.' 2A. Algra in Het grote gebod, dI. I, p. 159.
8 A.v. 4 H. van Riessen in 0 en V, dl. III, p. 698.
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