
'ALLES IS DE SCHULD VAN DE MOFFEN'

werd op economisch gebied ingelijfd bij het Derde Rijk en die inlijving
betekende dat het land werken moest ten bate van de vijand - het kreeg
daartoe, voorzover nodig, grond- en hulpstoffen alsmede halffabrikaten.
Voor die vijand werkend werd Nederland evenwelniet rijker maar armer.
De samenleving werd door een van buiten komende kracht ontwricht. Niet
de abstractie 'oorlog' werd voor die ontwrichting verantwoordelijk gesteld,
maar de bezetter, de Duitser, 'de MoE'. Seyss-Inquarts poging om het
Nederlandse volk te winnen voor een samengaanmet Duitsland liep in '40 en
'41 al stuk op het feit dat het dagelijksbestaan van praktisch alleNederlanders
moeilijker geworden was. Wij schreven het eerder: achter de cijfers moet
men de mensen zien. Welnu, wat betekende het feit dat tot eind '41, en
vermoedelijk nog wel iets langer, een-derde tot de helft van de bevolking
niet eens in staat was, het wekelijks distributiepakket aan te schaffen, anders
dan dat in honderdduizenden gezinnen zo al geen honger dan toch schrij-
nende armoede geleden werd? De werkloosheid werd teruggedrongen - ja,
maar door middel van feitelijke deportatie. Met uitzondering van een kleine
groep profiteurs ging ieder er op achteruit (het reële nationale inkomen werd
bijna gehalveerd) en, niet te vergeten: de bezetter kwam niets tekort. Dat de
ruim vijftigduizend Rijksduitse burgers die in ons land woonden, het met
dezelfde voedselrantsoenen moesten stellen als de Nederlanders, wierp geen
gewicht in de schaal;wij menen zelfsdat dat feit aan veruit de meeste Neder-
landers niet eensbekend is geweest. Voor hen was de bezetter gepersonifieerd
in alleswat Duitse uniformen droeg en bij dezulken, vooral bij de honderd-,
later tweehonderdduizend militairen van de Wehrmacht, was geen sprake
van ontbering ; stuk voor stuk zagen zij er prima gevoed uit. Dat waren zij
ook.!
Uiteraard moet men ill het oog houden dat de daling van de levensstan-

daard zich pas langzaam aftekende. Wij hebben een proces beschreven dat
vier volle jaren in beslag nam; daarbij was evenwel eerst in het vierde jaar
(mei' 43- mei' 44) een situatie ontstaan waarin de distributie, behalve levens-
middelen en een geringe hoeveelheid brandstof, aan de meeste burgers niets
meer te bieden had. Globaal gesproken mag men misschien zeggen dat de
materiële moeilijkheden van de bezettingstijd zich aan alle Nederlanders
tezamen eerst gemanifesteerd hebben in de winter van' 41-' 42. In het jaar' 42

i Gegevens over de rantsoenen die elke Duitse militair ontving, zijn niet bewaard
gebleven. Wanneer wij het gemiddelde aantal van die militairen op ISO 000 stellen,
dan komen wij in het licht van de gegevens die wij in de paragraaf over de agra-
rische sector opnamen, tot weekrantsoenen die ongeveer van de volgende orde
van grootte zijn: aardappelen 5 kilo, vlees 1'/2 kilo, boter '12 kilo, kaas 3 ons,
groente 1'/. kilo, vers fruit bijna 2 kilo.
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