
WESTERBORK, 14 MEI 1943

uiteraard een schandelijke travestie van de werkelijkheid was om in verband
met die sterilisaties van 'vrijwilligheid' te gewagen.'

*

Er is reden om aan te nemen dat na Harsters circulaire van 5 mei '43 een
aanzienlijk aantal gemengd-gehuwden zonder kinderen inderdaad opgepakt
en naar Westerbork gezonden werd, althans: toen Aus der Flinten daar
negen dagen later, op vrijdag 14 mei, verscheen, bevonden zich in het kamp
een kleine zeshonderd gemengd-gehuwden die géén, en slechts honderddrie
die wèl kinderen hadden; zij waren allen van hun echtgenoot of echtgenote
die niet opgepakt was, gescheiden en uiteraard ook van hun eventuele
kinderen. Aus der Fünten gaf de kampcommandant, SS-Obersturmführer
Gemmeker, opdracht alle gemengd-gehuwden om half zeven 's avonds in
de registratiezaal bijeen te roepen. Hij begon met daar mee te delen dat wat
hij te zeggen had, slechts voor diegenen bestemd was die kinderen hadden.
De zaal stroomde weer goeddeels leeg, honderddrie gemengd-gehuwden
bleven achter. Zij kregen van Aus der Hinten te horen (hij sprak in het
Duits - wat hij zei, werd vertaald) dat de bezetter hun de keus gaf tussen
sterilisatie of deportatie. Wie de sterilisatie koos, zou nog diezelfde nacht
naar Amsterdam overgebracht worden, na de operatie de Jodenster niet meer
behoeven te dragen en zich dan voortaan niet meer behoeven te houden
aan de meeste beperkende bepalingen die voor Joden golden; medisch was
die sterilisatie, aldus Aus der Fünten, een ongevaarlijke ingreep (hij liet dat
toelichten door een Duitse arts die hem vergezelde - vermoedelijk was dat
SS-Sturmballnführer dr. E. Meyer, over wie straks meer), maar wie die
sterilisatie desondanks afwees, zou, zei Aus der Fünten, met het eerstvolgend
transport, dinsdag 18 mei, naar het oosten verdwijnen. Ieder moest zelf
beslissen - contact met de echtgenoot of echtgenote was niet toegestaan.

Toen Aus der Hinten was uitgesproken, was het zeven uur. Hij gaf een
half uur bedenktijd en liet vervolgens de honderddrie gemengd-gehuwden
alleen.

1Harster heeft het na de oorlog gepresteerd om het initiatief voor de sterilisatie-
procedure bij de Joden te leggen: 'An einem bestimnuen Zeitpunkt', zo verklaarde hij
in '48, 'wurde von Berlin genehmigt, dass luden, die in Mischehe lebten und von denen
eine Nachleommenschafc nicht mehr zu eru/arten war, vom Tragen des [udensterns befreit
werden konnten, Dies veranlasste die [uden zu der Anfrage, ob auch. kunstüche, d.h.
operative Sterilisierung die gleiche Begünstigung nack sick eieht. Diese Frage wurde
bejaht:' (PRA-Den Haag: p.v. W. Harster (8 okt. 1948), p. 72 (Doe I-639, a-rj).


