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de door ons al genoemde SS-Stur11lbannflihrer dr. Meyer; men zou dan naar
een van de twee genoemde ziekenhuizen verwezen worden. In die mede-
deling werd niet met deportatie gedreigd - dat was ook niet nodig: ieder die
de Jodenster droeg, nam uit zichzelf al aan dat hij of zij voor deportatie in
aanmerking kwam. Liet men zich steriliseren, dan kon men, aldus die mede-
deling, de Jodenster afleggen; had men vermogen moeten overdragen aan
Lippmann-Rosenthal-Sarphatistraat, dan kreeg men daar weer de beschik-
king over; met bepaalde restricties mocht men ook weer deelnemen aan het
maatschappelijk leven en het persoonsbewijs met de zwarte J werd door een
nieuw pb met een rode J vervangen. Men bleef dus, dat realiseerden de
ontvangers van die mededeling zich, als Jood geregistreerd.

Of het bedoelde aanbod door IV B 4 en de Zentralstelle inderdaad kenbaar
gemaakt is aan alle bijna achtduizend gemengd-gehuwde Joden-met-
kinderen van wie de namen en adressen geregistreerd stonden, weten wij niet.
Er waren er velen (wij zullen straks enkele cijfers geven) die het hun gedane
aanbod met verontwaardiging van de hand wezen maar die het dan, zo
stellen wij ons voor, vaak wel raadzaam achtten, voor korte of lange tijd
onder te duiken. Anderen besloten met de Ärztliche Beratungsstelle contact
op te nemen. Daarbij was evenwel van belang dat spoedig rondverteld werd
dat men ook zonder operatie 'ontsterd' kon worden. Waar het namelijk op
aankwam, was niet of men geopereerd werd maar of men een verklaring
kreeg van dr. Meyer dat men niet langer kinderen kon ontvangen of ver-
wekken, en voor het afgeven van zulk een verklaring achtte dr. Meyer een
operatie lang niet altijd noodzakelijk.

Het wordt tijd dat wij over deze merkwaardige SS-Sturmbannführer iets
meer meedelen.

Eduard Meyer, geboren in 1898, had zich na zijn medische studie te
Hamburg in de bacteriologie gespecialiseerd en was in '24 bij een Joodse
hoogleraar in die wetenschap gepromoveerd. In '33 was hij tot de Allge-
meine SS toegetreden. Hij werd als arts in '39 bij de Wehrmacht in dienst
geroepen en in april '40 naar de Waffen-SS overgeplaatst. In '41 werd hij
hoofd van de medische afdeling van de Waffen-SS in bezet Nederland, maar
begin '43 werd hem de speciale opdracht gegeven, een militair hospitaal
in te richten in de Stützpunkte 'Scheveningen' en 'Clingendaal' die Rauter
en Seyss-Inquart toen lieten aanleggen. Hoe aan bedden en instrumenten te
komen, alsmede aan de talloze andere artikelen die men voor de inrichting
van een hospitaal nodig had? De oplossing lag voor de hand: S'Si-Sturmbann-
[uhrer dr. Meyer werd in maart' 43 bij de Zentrolstelle für jüdische Auswande-
rung gedetacheerd; zijn taak werd het, de medische inventarissen van alle
Joodse artsen, tandartsen en ziekenhuizen te registreren en dan te bepalen
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