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vallen. Telkens moest men nieuwe optellingen maken, hoeveel prijs te geven
Sperren men al bijeen had. Sommige afdelingschefs lieten het lot beslissen,
andere wikten en wogen wie zij op de lijsten zouden plaatsen waarop de
namen en adressen van diegenen die de oproep zouden ontvangen, genoteerd
werden, Het kwam tot heftig geëmotioneerde uitbarstingen. Van de ge-
heimhouding waartoe de Joodse Raad besloten had, kwam niets terecht.
Zaterdagochtend wisten nagenoeg allen die een Joodse-Raad-stempel be-
zaten, dat en hoe over hun lot beslist werd. Zevenduizend mensen zouden
gedeporteerd worden! Notabene: enkele weken tevoren hadden de Ge-
allieerden de Duits-Italiaanse troepenmacht in Tunesië tot capitulatie ge-
dwongen, men was er zeker van dat de zomer van '43 de langverbeide
Engels-Amerikaanse landingen in West-Europa zou brengen en nu zou men
op het allerlaatst toch nog Amsterdam, ja Nederland moeten verlaten? Velen
trachtten in de bureaus van de raad binnen te dringen. Vergeefs! Elke hogere
functionaris die op straat kwam, werd aangeklampt - met redelijke vertogen,
met verzoeken, met smeekbeden, met dreigementen, met verwensingen.

De gehele nacht van zaterdag op zondag werd in aanwezigheid van
Cohen (Asscher kon het selecteren niet verdragen - hij bleef weg) op de
bureaus van de Joodse Raad doorgewerkt, zondagochtend keurde de
commissie van vier de definitieve selectie goed - zevenduizend oproepen
werden door boodschappers van de Joodse Raad rondgebracht met daarbij
een gestencild briefje van Cohen en Asscher, dat een klemmende aansporing
bevatte om aan de oproep van de Zentra lstelle gehoor te geven. Nog op zondag
wist Cohen te bereiken dat hij een klein aantal personen weer van de lijsten
schrappen mocht. Die kregen een gestencilde mededeling dat zij alsnog
vrijgesteld waren en zich niet naar de Polderweg behoefden te begeven.
Enkele opposanten onder het personeel droegen er toen zorg voor dat vele
anderen die niet geschrapt waren, diezelfde mededeling ontvingen. Van
diegenen die op maandag wisten dat zij zich dinsdag gepakt en gezakt naar
de Polderweg hadden te begeven, kwamen velen op maandag, sommigen
zelfs nog op dinsdag bij de bureaus van de Joodse Raad hun beklag doen.
Er ontstond groot tumult. In het hoofdgebouw joeg een rechercheur met
getrokken pistool woedende en wanhopige mensen de deur uit.

Cohen heeft na de oorlog beweerd dat door de Joodse Raad minder dan
zevenduizend oproepen rondgebracht werden; hij sprak van vijf-en-vijftig-
honderd. Daargelaten of dit zo was (wij achten het verschilniet van wezen-
lijke betekenis) - veruit de meesten van hen die een oproep ontvangen
hadden, weigerden er gehoor aa.n te geven. Het was een herhaling, maar op
groter schaal .nog, van wat zich in juli en augustus '42 afgespeeld had.
Dinsdag verschenen aan de Polderweg niet veel meer dan vijfhonderd
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