LAATSTE RAZZIA

Voorts werd het gerucht in omloop gebracht dat de Judendurchgangslager
Westerbork en Vught opgeheven zouden worden maar dat de Barneveldse
groep (die, dat had Seyss-Inquart al in april bepaald, naar Westerbork
overgebracht zou worden) in Barneveld zou mogen blijven. Dat laatste
werd tot tweemaal toe ook aan de Joodse Raad verzekerd. Nog op 28 sep-
tember liet Schrdder, Seyss-Inquarts Beauffragter in Amsterdam, een Joodsc
dame uvit Amsterdam naar Barneveld vertrekken; enkele dagen tevoren,
vermoedelijk op de 18de, waren daar veertig Joden uit Westerbork aange-
komen aan wie men gezegd had dat verzoeken om hen op de lijsten van de
secrctarissen-generaal Frederiks cn van Dam op te nemen, cindelijk inge-
willigd waren. Toen op de 2gste september ’s morgens vroeg bij kasteel
‘De Schaffelaar’ telefonische berichten binnenkwamen: “Wees op uw hoede,
de Duitse politie doct om elf uur een overval’, was de neiging dan ook sterk,
die waarschuwing in de wind te slaan. Maar om elf uur was de Duitse politie
er: Fischer van IV B 4, met de nodige helpers. Terzelfdertijd arriveerden
trouwens honderdtwintig man van de Westerborkse Ordedienst om bij de
ontruiming te helpen. De ca. zeshonderdtachtig leden van de Barneveld-
groep kregen anderhalf uur de tijd om hun spullen te pakken (drie overleden
die ochtend), nadien moesten zij zich in de openlucht opstellen; niemand
mocht de lange rij verlaten.

Eveneens om elf uur had Frederiks zich in Den Haag bij Rauter moeten
vervoegen. Plechtig was hem in ’42 toegezegd dat de Joden wier namen op
de door hem en zijn ambtgenoot van Dam ingediende lijsten opgenomen
waren, in Barneveld veilig zouden zijn. Nu kreeg hij van Rauter te horen dat
de groep naar Westerbork, het deportatickamp, verplaatst werd.! Twee van
zijn hoofdambtenaren zond Frederiks onmiddellijk per auto naar Barneveld.
Zij konden er weinig anders doen dan constateren, zo rapportcerden zij aan
Frederiks, dat ‘het terrein en het tchuis ‘De Schaffelaar’ ... het trieste
middeleeuwse aspect (bicden) van een kasteel dat aan plundering wordt
prijsgegeven.’? Fischer en de zijnen stalen als de raven; de OD’ers uit Wester-
bork deden hetzelfde. Goede kostuums die de leden van de Barneveldgroep
in der haast niet hadden kunnen inpakken, trokken zij zelf aan, soms twee

! Twee dagen later deed van Dam mede namens Frederiks zijn beklag bij Schmidts
opvolger, Generalkommissar Ritterbusch. ‘Deze zegde toe, ofschoon hij zich over
jodenzaken niet druk wenste te maken, een audiéntie van prof. van Dam bij de
Rijkscommissaris te zullen voorbereiden.” (W. Heusdens en S. Kloosterman:
‘Exposé inzake opheffing van het Joods Tehuis te Barneveld’ (4 okt. 1043), p. s
(Doc I-479, a-2)). Van Dam krceg van Seyss-Inquart te horen dat de Barneveld-
grocp in elk geval in Nederland zou blijven. 2 A.v,, p. 2.
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