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laatste zin dat ook zij zich van de realiteit van de Endlösung niet bewust was.
Een tweede aanwijzing daarvoor zien wij in het feit dat dit artikel een
opmerkelijk 'goed woord' aan de Joodse Raad wijdde:

'Voor ons staat het vast dat althans de leiders uit zuivere motieven handelden.
Van de aanvang af wisten zij dat er door directe actie niet veel te redden viel.
Rekken, remmen, traineren, uitstellen, althans een rest zien te bewaren tot de
Engelsen komen, dat zagen zij als hun enige kans en daarop berustte hun 'samen-
werking' met hun vijanden. Maar de Engelsen zijn niet gekomen. Nog niet. En
het werk van de Joodse Raad is goeddeels tevergeefs geweest. Of het juist was,
wagen wij ook te betwijfelen, maar een zekere heldhaftigheid kan men de leiders
niet ontzeggen. (Over allerlei onedele, egoïstische motieven van andere mede-
werkers zwijgen wij.) Hun heldhaftigheid bestond hierin dat zij vrijwillig deze
voor de historie gebrandmerkte, onsympathieke rol op zich namen. Bij de besten
onder hen zeker ten bate van anderen!"

*

Wij willen nu nagaan wat er na de zçste september' 43, na die laatste grote
razzia, nog van het Jodendom in Nederland restte. Wij moeten dan eerst
op de Diamantgruppe ingaan.

Gelijk al gezegd, wenste Berlijn (vooral Goering) dat een kern van de
Nederlandse diamantindustrie in stand bleef. Dat vergde dat door enkele
fabrikanten en een aantal diamantbewerkers de arbeid voortgezet werd.
Naast de ca. zeshonderd niet-Joodse diamantbewerkers, die normaal aan het
werk bleven, had men ca. tweehonderdvijftig Joodse nodig, vooral specia-
listen als klovers; de gewone slijpers konden met hun gezinnen gedeporteerd
worden. Er werd met veel moeite ÎlI het Judendurchgan.gslager Vught een
diamantslijperij ingericht; eind september bevonden zich daar verscheidene
tientallen diamantbewerkers die tezamen met hun gezinnen een beschermde
groep vormden van een kleine tweehonderd personen. Naast die Vughtse
groep was evenwel ook, vooral door de moeite die de gebroeders Bozenhardt
zich getroost hadden, een groep in Amsterdam gevormd, bestaande uit de
overige niet-gedeporteerde diamantbewerkers en enkele fabrikanten - die
groep was het die bij de razzia van 29 september '43 niet opgehaald werd.
De gezinsleden incluis betrofhet hier vermoedelijk niet meer dan ca. honderd-
vijftig personen.

1 Vrij Nederland, IV, 5 (2I okt. I943), p. 3.
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