‘JUDENDURCHGANGSLAGER VUGHT

Naast de bijna tweehonderd leden van de Diamantgruppe bevond zich
eind september ’43 in Vught nog een andere groep van ruim vierhonderd
Joden die er voorlopig eveneens beschermd waren: zij waren tewerkgesteld
in speciale werkplaatsen van Philips (Eindhoven). De Diamantgruppe cn dc
Philipsgroep telden tezamen dus ruim zeshonderd personen die eind septem-
ber officiecl ‘zuriickgestellt’ waren, d.w.z. dat zij voorlopig niet gedeporteerd
mochten worden. Afgezien van hen waren er toen in Vught nog een kleine
twaalfthonderd andere Joden die evenwel niet onder enige uitstel-regeling
vielen. Officiecl telde het Judendurchgangslager Vught op 24 september 43
zeventienhonderdvier-en-tachtig gevangenen. Wij hechten niet erg aan dat
precieze cijfer; wat aan statistisch materiaal van Vught bewaardgebleven is,
vertoont namelijk allerlei kleine verschillen — wij zullen er de lezer niet mee
vermoeien.

In Vught hadden zich, gelijk reeds eerder vermeld, op 1 mei '43 acht-
duizendzevenhonderd Joden bevonden. Dat was nog in de periode waarin
de Joodse Raad geloof hechtte aan de Duitse toezeggingen dat het Juden-
durchgangslager aldaar het karakter van een permanent ghetto zou krijgen.
Mlusie! Van meet af aan stond vast dat de meeste Joden die Vught binnen-
gevoerd zouden worden, vandaar naar Westerbork overgebracht en dan
gedeporteerd zouden worden. In de maanden mei t.e.m. september kwamen
er in totaal in Vught drieduizenddriechonderd Joden binnen, onder hen
negentig (vermoedelijk diamantbewerkers) uit Westerbork; in diezelfde
maanden werden er tienduizendvijthonderd in vier grote transporten naar
Westerbork overgebracht, zulks onder controle van de Nederlandse politic.
Ecn van die transporten, dat van 8 juni, bestond uit mecr dan derticn-
honderd vrouwen en kinderen. De historicus Geyl die al ruim twee-en-een-
half jaar als ‘Indisch gijzelaar’ opgesloten zat maar zich die dag uit het inter-
neringsoord naar het nabije Den Bosch had mogen begeven, zag hen, ver-
moedelijk in Vught, op het station staan. Een dag later schreef hij het volgendc
sonnet (cursiveringen van ons):

‘O ja, ik had gehoord, ik wist . . . Maar dit
heb ik gezien en 't brandt in mijn geweten.
Die vrouwen (één was oud, haar haar was wit),
wel duizend, op ’t perron, staand of gezeten

op zak of pak, hun allerlaatst bezit

(en voor hoe lang nog?); kind’ren speelden, kreten,
onnozel of vermoeid nog véér de rit

(en hongerig — 'k heb er niet één zien eten)
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