NA DE LAATSTE GROTE RAZZIA

dat de bezetter per 1 oktober ’43 honderd-een-duizend Joden in handen
gekregen en van hen al negentigduizend gedeporteerd had, nagenoeg allen
(vierduizend waren naar Mauthausen, Buchenwald of Ravensbriick ge-
zonden, driehonderd naar Theresienstadt!) naar de vernietigingskampen
Auschwitz en Sobibor. Dat was hem in nog geen vijftien maanden gelukt —
gelukt mede dank zij de vérgaande feitelifke medewerking die hem door
talloze Nederlandse officiéle en semi-officiéle instanties alsook door het
apparaat van de Joodse Raad verleend was.

In verschillende delen van ons werk hebben wij aan de Jodenvervolging
veel aandacht besteed — terecht, dunkt ons: het is het meest dramatische
gebeuren uit de bezettingstijd geweest én het gebeuren waarbij de meestc
slachtoffers gevallen zijn. In deel 1 (Voorspel) beschreven wij de komst
der Duits-Joodse vluchtelingen van ’33 af, in deel 4 (Mei ’40-Maart *41) de
eerste op discriminatie gerichte maatregelen van de bezetter en het protest
van de bevolking dat in de Februaristaking uitmondde, in deel 5 (Maart *41-
Juli ’42) gaven wij de twee ontwikkelingslijncn in het Duitse beleid aan:
accentuering van het isolement der Joden en voorbereiding van hun depor-
tatie; en de drie fasen van die deportaties schetsten wij in deel 6 ( Juli’ 42—Mei
’43) en in dit hoofdstuk van deel 7. Wij herinneren er aan dat wij getracht
hebben, de massale uitroeiing waartoe het in de tweede wereldoorlog kwam,
alsmede de in Nederland getroffen voorbercidingen tot deze Endlésung niet
als op zichzelf staande gebeurtenissen weer te geven: de Endlosung had haar
lange aanloop in de Europese geschiedenis en de gecbeurtenissen in Nederland
kunnen niet losgemaakt worden van de positic waarin zich het Jodendom
hier te lande bevond. Die historische achtergronden behandelden wij,
beknopt overigens, in de aanhef van hoofdstuk 6 uit deel 5. Hoewel dc
Jodenvervolging ook na 29 september ’43 voortgezet is (dat komt in het
volgende hoofdstuk aan de orde), menen wij toch dat dit de plaats in ons
werk is waar wij op dit thema als geheel dienen terug te zien, met name op
het beleid van alle erbij betrokken autoriteiten, de Joodse Raad incluis, als-

1 Voor Theresienstadt waren nog eens ruim driehonderd bestemd die in september
’43 naar Auschwitz vertrokken — men dirigeerde hen toen onderweg naar Bergen-
Belsen. Deze groep kwam in januari ’44 in Theresienstadt binnen.

319



