
JODENDEPORTATIES, DERDE FASE

mede op de houding zowel van de Joden-zelf alsvan hun niet-Joodse mede-
burgers.
Voor wij daartoe overgaan, willen wij evenwel een onderwerp be-

handelen dat bij de beoordeling van het gebeuren een belangrijke rol speelt:
wat wist men ten tijde van de deportaties van het lot dat vertut de meeste
gedeporteerde Joden zou treffen?

Wat wist men van Auschwitz en Sobibor?l

Wanneer er op één plaats in ons werk aanleiding is, het verschil tussen het
belevingsperspectief ('hoe zag men het toen ?') en het historische perspectief
('hoe zien wij het nu ?') te onderstrepen, dan wel hier. Ons werk komt geen
lezer onder ogen die thans niet weet dat er in vernietigingskampen als
Auschwitz, om precies te zijn: Auschwitz II (Birkenau), en Sobibor gas-
kamers waren waar men miljoenen mensen, Joden en niet-Joden, van het
leven beroofd heeft. Wie datgene wat in bezet Nederland van juli '42 af
gebeurd is, begrijpen wil, moet beginnen met dat besef uit zijn bewustzijn
te bannen en, voorzover hij het zich niet zelf herinnert, van ons te aan-
vaarden dat het denkbeeld-zelf dat miljoenen mensen geliquideerd werden,
voor veruit de meeste toen levende Nederlanders volstrekt onaannemelijk
was, zulks nog los van het feit dat die liquidatie voltrokken werd met mecha-
nische middelen als gaskamers. Natuurlijk, velen wisten wel dat zich in de
geschiedenis vaak wreedheid gemanifesteerd had en waren bovendien
geneigd, berichten over incidentele gruweldaden van Duitsers voor juist te
houden, maar dat mensen massaal, als het ware aan de lopende band, ver-
moord werden, lag buiten het bevattingsverrnogen.ê De bedrijvers van de
Endlösung werden dan ook door de aard en de omvang van hun misdaad
beschermd tegen ontdekking. Vandaar ook dat Hitler-zelf het er op wagen
kon, publiekelijk op die Endlösung te zinspelen. Hij deed dat al in de passage
in zijn ReiclHtag-toespraak van 30 januari' 39 waarin hij aankondigde dat het

1 Ik behandelde dit thema reeds in mijn Rotterdamse oratie (1967): 'Een sterfgeval te
At/switz'. Behalve ten aanzien van de Duitse machthebbers, zijn mijn conclusies
in wezen dezelfde gebleven maar aan de toen verstrekte gegevens kan ik op een
aantal belangrijke punten nieuwe toevoegen; bovendien heb ik nu het totale
materiaal uitgebreider weergegeven. 2 Dat de Turken in de eerste wereldoorlog
meer dan een miljoen Armeniërs door middel van massale executies geliquideerd
hadden, stond behalve aan de overlevenden onder de Armeniërs maar weinigen
scherp voor de geest. Dat gebeuren was in ons land nagenoeg onbekend.
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