
PAUS PIUS XII

Ook paus Pius XII zweeg. Door allerlei rapporten die bij het Vaticaan
binnenkwamen, wist hij sinds de zomer van '42 dat de Joden uit geheel
Europa in het oosten en masse vermoord werden. Van tal van kanten werd
pressie op hem uitgeoefend om daar duidelijk en illhet publiek zijn afschuw
over uit te spreken. Hij beperkte zich er toe om er eenmaal ill een toespraak
van te gewagen, nl. illzijn lange Kerstboodschap-rçaz (23 december) waarin
hij, korre tijd dus na de Geallieerde verklaring van 17 december, illalgemene
termen sprak van 'honderdduizenden personen die, zonder enige schuld
hunnerzijds, door het enkele feit van hun nationaliteit of van hun ras ter dood
gebracht zijn of slachtoffer zijn van een voortschrijdende uitroeiing' - daar
bleef het bij.' Waarom? Wij onderschrijven de conclusies die door Saul
Friedländer ill '64 en door Carlo Falconi in '65 gepubliceerd zijn": een be-
langrijke factor ill het beleid van de paus werd gevormd door vrees - vrees
dat publieke protesten zijnerzijds tot een verscherping der [odenvervolging
zouden leiden, vrees dat uit die protesten moeilijkheden zouden voortvloeien
voor de vijf-en-veertig miljoen Duitse katholieken, vrees dat de leiders van
het Derde Rijk in geheel Europa de organisatie van de katholieke kerk
(welker behoud hij voor de toekomst van de gehele wereld van fundamenteel
belang achtte) zouden aantasten. Daarenboven zag de paus niet het nationaal-
socialisme, laat staan het fascisme, als het werkelijke gevaar dat Europa
bedreigde, maar het cornmunisme. Zijn hoop was dat er vroeg of laat een
anti-Russisch eenheidsfront zou ontstaan tussen de Geallieerden en de
As-mogendheden - hij had geen behoefte, Duitslands positie te verzwakken
door het Duitse beleid openlijk aan de kaak te stellen. Hij achtte het trouwens
niet verantwoord, publiekelijk van Duitslands misdaden te gewagen en de
misdaden van het Stalinistisch regime te verzwijgen.
Indien de paus met het volle gezag van zijn ambt zijn stem verheven had,

dan zou daardoor, menen wij, de kracht van de Geallieerdewaarschuwingen

bestraffing van alle Duitse oorlogsmisdaden aangekondigd. Specifiek genoemd
werden 'the wholesale shooting of Italian officers', 'the execution of French, Dutch,
Belgian or Norwegian hostages or of Cretan peasants' en 'the slaughters inflicted on the
people oj Poland or in the territories of the Soviet Union' - de massamoorden op de
Joden werden met geen woord genoemd, zulks als gevolg van Stalins weigering,
daar apart melding van te rnaken. Het is een redelijke veronderstelling dat anti-
semitisme een van Stalins motieven geweest is.

1 Op 27 december heb ik in een voor Radio Oranje geschreven commentaar een
beknopt overzicht gegeven van de pauselijke tekst; de geciteerde passage komt in
mijn overzicht niet voor. 2 Saul Friedländer : Pie XII et Ie IIIe Reich. Documents;
Carlo Falconi: The Silence of Pius XII.
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