
WAT WIST DE BEZETTER?

*

Dit brengt ons tot de vraag: wat wist de bezetter?
Wij willen vooropstellen dat het na de oorlog voor al diegenen die de

Jodendeportaties van Nederland uit gedirigeerd hadden en die zich terzake
verantwoorden moesten, uiteraard van groot belang was, te ontkennen dat
zij ooit geweten hadden wat het lot der gedeporteerde Joden was. Seyss-
Inquart, Wimmer, Rauter, Harster, Lages,Fischer,Aus der Fünten, Gemme-
ker en zoveel anderen vochten voor hun leven; elk hunner besefte dat de
erkenning: 'Ja, de massale liquidaties waren mij bekend', niet alleen voor
hemzelf een doodvonnis kon betekenen maar ook tegen anderen uitgespeeld
zou worden. Er werd dus in beginsel steeds ontkend. Voor wij verder gaan,
merken wij hierbij op dat die ontkenningen, ook als zij gefundeerd zouden
zijn, de betrokkenen naar ons oordeel geenszinsvan schuld vrijpleitten. Elk
hunner moest immers op zijn minst aannemen dat de deportatie Vall een
gehele bevolkingsgroep naar onherbergzame gebieden aan vele duizenden
ouden van dagen, jonge kinderen en zieken het leven zou kosten.

Waren die ontkenningen gefundeerd?
Wij komen straks op de wetenschap die enkelen van de genoemden be-

zaten, terug - wenselijk lijkt het ons, eerst enige algemene gegevens te
verstrekken.

getroffen had, alsmede aan de lauwheid waarmee in de Geallieerde wereld op de
berichten over de heroïsche opstand van het ghetto van Warschau (I9 april-re mei
,43) gereageerd werd. Zijn afscheidsbrief die de vernietiging van het Poolse Joden-
dom duidelijk memoreerde, werd slechts in één Engels dagblad gepubliceerd: de
News Chronicle (I juni '43).
Toen ik vervolgens in juli bericht ontving dat mijn oudels en zusje bij de razzia

van 26 mei weggevoerd waren, wist ik wat dit betekende. Het op IO oktober '43
geschreven voorwoord vanJe Maintiendrai, deel 3 (Het derde jaar der Nazi-tvrannie
in Nederland) eindigde ik aldus: 'Dit deel en de andere delen van Je Maintiendrai
draag ik op aan mijn vader en moeder, te Amsterdam geboren op 17 augustus 1891
en 22 december 1889 - vandaar gedeporteerd op 26 mei 1943. 'In dromen somwijl
en in tranen / komt voor mijn weifelend gezicht / uwevenbeeld .. .' ' (J.H. Leopold)
Ik voeg hieraan toe dat mijn tweelingbroer die in maart '43 met zijn vrouw

gevlucht was, kort nadien aan de Zwitserse grens teruggewezen werd en in de
zomer met zijn vrouw door verraad in de Pyreneeën gearresteerd werd; zijn vrouw
stierf in Auschwitz, hijzelf is omstreeks maart' 45 vermoedelijk in een klein kamp
in of bij de Harz om het leven gekomen. Hun twee jonge kinderen die door niet-
Joodse pleegouders waren gered, waren met één gemengd-gehuwde oom, diens
twee dochters en nog een andere nicht en neef, beiden ondergedoken, de enige
overlevenden uit een wijdvertakte familie die ik na de bevrijding nog aantrof.
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