
JODENDEPORTATIES, DERDE FASE

Ten eerste zouden wij er op willen wijzen dat het enkele feit al dat over de
Jodendeportaties slechts in gecamoufleerde termen geschreven mocht worden
('Endlijsung', 'AussiedZz,mg', enz.), een sterke aanwijzing was dat het hier een
belangrijk gebeuren betrof dat onder geen beding tot de buitenwereld
mocht doordringen. Op zichzelfbehoefde men daarbij nog niet aan massale
liquidaties te denken. Wij moeten overigens in het oog houden dat de
weerstanden om die liquidaties voor een reëel gebeuren te houden, bij
rechtgeaarde antisemieten niet bestonden. In hun milieu kwam men vrij
voor de wens uit, alle Joden uit te roeien. Wij herinneren aan de uitlatingen
van enkele 'Jodenjagers' die wij in hoofdstuk 4 van ons vorige deel weer-
gaven: de Haagse politieman M. Spaans die in oktober' 42 tegen een gemengd-
gehuwde niet-Joodse vrouw zei dat zij blij mocht zijn dat zij geen kinderen
had, 'aangezien deze kinderen toch niet zouden blijven leven'ê ; zijn collega
M. C. Dusschoten die eind '43 aan een Rijksduitser die hij toevallig ont-
moette, 'verklaarde dat, zolang hij adem kon halen, elke Jood die in zijn
handen zou vallen, moest 'verrekken' '.2 Zo ook, medio juni.' 42 (dus nog voor
de deportaties begonnen), het hoofd van de afdeling IV B 4 van Lages' staf,
Kriminalsekretär Otto Kempin, die een niet-Joodse man die ten behoeve van
zijn Joodse vrouw, gearresteerd wegens het niet-dragen van de Jodenster,
een beroep op hem deed, toevoegde: 'Nun, was denn] Die [uden soilten mit
Stumpf und Stiel ausgerottet werden.'3 Niet anders de 'tweede man' van
IV B 4-Den Haag, Fischer: hij zei in oktober '42 tegen een gearresteerde
Joodse onderduiker, 'dat de Joden maar afgemaakt moesten worden.t'

Wist men ook dat zij afgemaakt werden?
Wij willen melding maken van drie belangrijke algemene aanwijzingen,

van welke twee uit de oorlog dateren en één een naoorlogse verklaring is.

I. Op I I september '42 hield de Onsgruppe van de NSDAP te Deventer
een propaganda-vergadering waar de Kreisschulungsleiter dr. F. P. Reibie
als spreker optrad. Onder zijn gehoor bevonden zich o.m. de kringleider
van de NSB te Deventer, leden van het Politie-Opleidings-Bataljon te
Schalkhaar en Duitse militairen. Volgens het verslag in het Del/enter Dagblad
van 12 september zei dr. Reibie o.m.:

1PRA-Den Haag: p.v. inz. M. Spaans en M. C. Dusschoten (9 juni 1947), p. 6
(Doe. 1-1613, a-r). 2 A.v., p. 131. 3 EG-Amsterdam, rijksrecherche: p.v. inz.
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