JODENDEPORTATIES, DERDE FASE

Joden door vergassing om het leven gebracht werden. Hij had later in bezet
Nederland Wimmers hoofdambtenaar Calmeyer leren kennen; hij woondec
in hetzelfde huis als deze. “Volgens de heer Prey was het’, aldus het verslag
van Sijes,

‘in de Duitse kringen waarin hij in Nederland verkeerde (en daarin bewoog zich
ook Calmeyer) algemeen bekend en werd er ook openlijk over gesproken (‘frei
gesprochen’) dat de Joden in Auschwitz en andere kampen bij massa’s (de heer
Prey sprak in dit verband van ‘Grossbetrieb’) werden vermoord. De kringen waar-
op de heer Prey doclde, waren volgens hem ‘anti-kringen’, dus anti-nationaal-
socialisten die echter in het Duitse regeringsapparaat in Nederland, o.m. in het
Reichskommissariat, werkzaam waren. Op onze uvitdrukkelijke vraag of hij, Prey,
over genoemde kwestic (dus het nitmoorden van Joden op grote schaal in Ausch-
witz en andere kampen) ook met Calmeyer gesproken hecft, antwoordde de
heer Prey bevestigend. Hij verklaarde onomwonden dat ook Calmeyer er van
overtuigd was dat de Joden in Auschwitz en andere kampen gedood werden.’

Wij achten dit verslag in drie opzichten van belang. Ten ecrste bevestigt
het dat het lot der gedeporteerde Joden Calmeyer bekend was (zulks blijkt
trouwens, gelijk wij in hoofdstuk 4 van ons vorige deel onderstreepten, uit
diens gehele beleid); ten tweede is het een aanwijzing dat er behalve Cal-
meyer binnen het Reichskonmmissariat alsook daarbuiten andere Duitsers
waren door wie onderling openlijk over de Endlisung gesproken werd; ten
derde maakt het plausibel dat die onderlinge gesprekken, hoe ‘frei’ ook, met
voorzichtigheid gevoerd werden: in die ‘anti-kringen’ wist men dat men
zich met een aangelegenheid bezighield die een strikt geheim karakter droeg.

Zijn in ons land tot andere Duitsers dan die tot ‘anti-kringen’ behoorden,
berichten doorgedrongen, hoe de uit Nederland gedeporteerde Joden in
Auschwitz-Birkenau en Sobibor geliquideerd werden?

Wi nemen aan dat het de Begleitkomniandos van de Ordnungspolizei die
op de treinen Westerbork-Auschwitz en Westerbork-Sobibor meereden,
in het algemeen bekend was wat in die vernietigingskampen geschiedde.
Meer dan een veronderstelling is dit niet; geen van de leden van die Begleit-
kommandos heeft men na de oorlog tot een bekentenis kunnen brengen.
Wi houden het niettemin voor plausibel dat berichten, van die Begleit-
kommandos afkomstig, hier en daar in het Duitse milieu doorgesijpeld
zijn. Bewijsmateriaal dat deze en gene bij het Reichskommissariat langs dic
weg meer te weten kwamen, is er evenwel niet.
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