
SEYSS-INQUART EN DE 'ENDLÖSUNG'

Wat die hoogste Duitse instanties betreft, achten wij het niet onmogelijk
dat zij over het algemeen niet of pas in een laat stadium kennis kregen van
de toegepaste wijze van vernietiging. Wij zien dat overigens als een aspect
van secundaire betekenis. De aangehaalde toespraken van dr. Reible en van
Rauter bevestigen de op zichzelf al plausibele veronderstelling dat men op de
beleidssector in wezen wist wat de Endlösung inhield,

Wat Seyss-Inquart aangaat, herinneren wij er aan dat lllj van oktober' 39
tot mei' 40 in het Generalgouvernement de eerste barbaarse maatregelen tegen
de Poolse Joden met eigen ogen aanschouwd had. Met betrekking tot de uit
Nederland gedeporteerde Joden schreef Seyss-Inquart in '46 kort voor zijn
terechtstelling in een brief aan zijn gezin: '1ch ahnte deren hoses Schiclesal, abel'
niemals deren systematische Vernichtung.? Seyss-Inquart heeft evenwel tijdens
het grote proces te Neurenberg van zijn persoonlijk aandeel aan de Joden-
vervolging in Nederland een zo onwaarachtig beeld opgehangen, dat
wij niet geneigd zijn, aan zijn uitlating in een afscheidsbrief beslissende
waarde toe te kennen, Wat de Reichskommissar aangaat, lijkt ons nog van
belang dat er in de grote bespreking bij Goering op 6 augustus' 42 die wij in
hoofdstuk I behandelden, een moment kwam waarop blijkens het steno-
grafisch verslag? aan de door de Einsatzgruppen bedreven massamoorden
gerefereerd werd. Goering stelde namelijk aan Seyss-Inquarts collega in
Ostland, Relchslzommissar Hinrich Lohse, die over een tekort aan arbeids-
krachten geklaagd had, de vraag: 'Wieviel Butter liefern Sie? 30 000 Tonne?'
(bedoeld werd: aan Duitsland). 'fawohl', antwoordde Lohse. Goering:
'Beliejern Sie ausserdeni Wehrmachueile?' Antwoord van Lohse: 'Darau] ka/lil

ich auch aniworten. Die [uden lehen nur noch zwn: kleinen Teil; x-zlgtauseud
sind weg. 1ch dar! aber sagen was die einheimische Bevolleerung beleonunt; sie bekol'11ll1t
auf Ihre AI1weisung 15% weniger als die deutsche.'3 De aanwezigen, onder wie
Seyss-Inq uart, reageerden met geen woord op dat: 'Die [uden leben nur noch
zum kleinen Teil; x-zigtausend sind weg'; dat doet vermoeden (het verslag
van de Wannsee-Korferenz wijst in dezelfde richting) dat zij de Endlösung
als de gewoonste zaak van de wereld beschouwden. Dat Seyss-Inquart die
Endlösung bovendien als wenselijk zag, is een conclusie die men gevoeglijk
mag vastknopen aan de termen waarin hij zich in februari '42 jegens de
vertegenwoordigers der Nederlandse kerken over de Joden uitliet: 'bedervers
van de Arische stam, een gedegenereerd ras, een kwaadaardig gezwel aan
het organisme van onze Europese volksgemeenschap, de schuldigen bij

1Aangehaald in H. J. Neuman: Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duitse
onderkoning in Nederland (1967), p. 357. 2 Neur. doc. USSR-170 (OCCWC, 93/1).
3 A.v., p. 14.
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