
JODENDEPORTATIES, DERDE FASE

om aan te nemen dat hij voor Mussert niets nieuws bevat had. Om te be-
ginnen is het al onaannemelijk dat van de verhalen zoals die door Hatenboer
en Goedhuys vernomen en in Nederland door NSB'ers die in Oost-Europa
geweest waren, verteld werden, niets tot hem doorgedrongen was, maar
bovendien had in februari of maart '43 van Genechten (die toen ingestort
was) in Loosdrecht met Mussert gesproken, o.m. over 'de toen tot ons door-
dringende wijze waarop de Duitsers Joden aan het liquideren waren. Ik
herinner mij', aldus van Genechten twee-en-een-half jaar later, 'dat Mussert
hiervan zegde: 'Dit is een zware bloedschuld die de Duitsers op zich laden.' '1
Wij verbinden aan dit alles de conclusie dat er van eind '41 af talrijke

'foute' Nederlanders zijn geweest die vernomen hadden dat in Oost-Europa
Joden op grote schaalvermoord werden- datzelfde Oost-Europa waarheen
(dat wist men óók) de Joden uit Nederland gedeporteerd werden. Er zijn
uit hun kringen, voorzover ons bekend, nimmer waarschuwingen door-
gegeven aanNederlandse officiëleinstanties of aan de JoodseRaad (vanwelke
trouwens het bestaan aan velen in ons land totaal onbekend was).Wij nemen
aan dat in die 'foute' kringen de mededelingen over de Endlösung niet steeds
geloofd zijn - wie ze wèl geloofde, was èf bevreesd om ze door te geven, Of
achtte dat op grond van zijn antisemietische opvattingen niet wenselijk.
Hatenboer die begin november' 41 de 'grossen, bestialischen Abschlachtungen der
[uden in Ostland' memoreerde, schreef zes weken later: "Ausrottung, Vernich-
tung und Verschleppung des [udeniums sollte für aile Zeiten eine Wiederaufstehung
des [udentums u111nöglichmachen'"; een NSB' er als de beruchte keuringsarts
F. Hers placht tot zijn assistente te zeggen 'De Joden gaan weg en komen
nooit meer terug; ze worden allen afgemaakt, Joden is toch allemaal ge-
spuis'." Andere uitlatingen mag men niet zozeer zien als aanwijzingen
voor bekendheid met de Endlösung - zij tekenen wèl een mentaliteit.
Zo kon een jeugdige NSB'ster in juli '42 in een brief aan haar verloofde
die bij de Waffen-SS diende, 'over de Joden gesproken' de vraag stellen,
'wanneer we voorgoed van dat gore tuig verlost zullen zijn?'4; de leidster
van Frontzorg (de socialedienst voor de Oostfront-vrijwilligers), E. Kröller-
Schafer, schreef, toen de Jodendeportaties begonnen waren, aan een vrij-
williger: 'Wij houden grote schoonmaak onder de heren platvoeters ... en
zullen zorgen dat de boel betrekkelijk netjes aangeveegd is voordat jullie
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