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vergassen . . . Hij gaf mij toen ook reeds een gedetailleerd verslag van dc
werkwijze van deze gaskamers’ (de eerste zijn in maart ’42 in gebruik gesteld).
Borchardt gaf, aldus zijn naoorlogse verklaring, dit bericht ‘zoveel mogelijk’
aan anderen door.! Er zijn geen gegevens waaruit blijkt dat het de leiding
van de Joodse Raad bereikt heeft.

Op 12 mei '42 werden uit Auschwitz I twee jeugdige Limburgers ont-
slagen die in augustus "41 gearresteerd waren wegens de verspreiding van het
bisschoppclik mandement inzake de gelijkschakeling van het Rooms-
Katholiek Werkliedenverbond. Beiden waren bij toeval in Auschwitz I
terechtgekomen. De vergassingen van Russische krijgsgevangenen en Joden
begonnen daar in de winter van '41 op ‘42 (in een kelder); acht dagen voor
de twee Limburgers ontslagen werden, waren de grote gaskamers in Ausch-
witz II (Birkenau) in bedrijf gesteld. Als alle vrijgelatenen moesten de twee
Limburgers schriftelijk verklaren dat zij aan anderen niets zouden mecdelen
van datgene wat zij tijdens hun gevangenschap beleefd en gezien hadden. Zij
hielden zich daar nict aan, vertelden aan familieleden, vricnden en bekenden
hoe het in Auschwitz-Birkenau toeging — en werden niet geloofd. ‘Dat gaf”’,
vertelde een hunner ons in ’67, ‘een ontzettende eenzaamheid. Die was als
een stoomwals die op je afkwam. Je moest het uitschrecuwen en het was
vechten tegen de bierkaai. Je werd toch niet geloofd.’2

Soortgelijke ervaringen hadden zeven Nederlandse vrouwen, allen ge-
arresteerd als Jehova’s Getuigen, die in ’42 in Birkenau belandden. “We
zaten er’, aldus een hunner, ‘de hele dag in de rook van de crematoria. We
zagen het gebeuren. Je kon het nict geloven: de ene dag geloofde je het wel,
de andere niet.’® Van dic zeven werden zes tussen eind februari en begin
april "43 vrijgelaten, één cind september. Een enkeling die Joodse kennissen
had, liet die kennissen waarschuwen. Van hun ervaringen vertelden zij ook
aan anderen — en ook zij werden als regel niet geloofd. Geen van de zeven
had ooit van de Joodsc Raad gehoord.

Eerder, nl. in december '42, kwam een twee-en-twintigjarige Nederlandsc
tuinier, J. F. van Duyn, uit de omgeving van Auschwitz met verlof naar
Nederland. Hij had van de zomer van ’40 af bij een Duits bedrijf gewerkt en
was in scptember '42 door dat bedrijf naar Monowitz bij Auschwitz ge-
zonden waar hij bij de kantoren en barakken van het IG-Farbenwerk (de
grote fabriek voor kunstrubber) het groen moest aanplanten. Er werkten
nog enkele andere Nederlandse arbeiders. Zij wisten allen wat in Auschwitz [

1 BG-Amsterdam, rijksrecherche: p.v. inz. Asscher en Cohen (6 april 1948), p. 2
(getuige G. M. Borchardt). 2S. Janssen, 20 juni 1967. 3J.L. van Leceuwen-
Snoey, 14 juni 1967.
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