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blad Trouw. In Varsseveld schreef van der Hooft vervolgens op 25 maart '43
een verslag van Gersteins waarnemingen, woord voor woord juist - maar
hij vertrouwde de zaak toch niet helemaal en na overleg met twee illegale
relaties besloot hij, het verslag niet aan de redactie van Trouw door te geven.

Niet anders handelde de redactie van Vrij Nederland die begin' 43 tamelijk
nauwkeurige inlichtingen kreeg over hetgeen in Auschwitz geschiedde.
'We wilden ze niet geloven', vertelde van Randwijk ons in ' 58. 'We hebben ze
in elk geval niet gepubliceerd. We redeneerden: we zijn er niet zeker van
dat ze juist zijn. Zijn de berichten onjuist, dan wekken we een enorme ont-
steltenis bij de Joden die hier ondergedoken zijn. Het was een heel moeilijk
punt voor ons."

Omstreeks diezelfde tijd kreeg' de Arnhemmer Henri Knap die in '42
berichten aan Het Parool doorgegeven had, van een Duitser die hij toevallig
ontmoet had (een leraar aan een middelbare school te Arnhem) precies te
horen hoe het in Birkenau toeging:

'Hoe de treinen aankwamen. Hoe vrouwen met kinderen werden afgezonderd
en meteen vergast. Hij vertelde me zelfs van stukjes zeep en handdoeken, die de
schijn moesten wekken van een gang naar een douchegelegenheid ... Hij deed
zijn verhaal sidderend, hij maakte de indruk geestelijk abnormaal te zijn. Hij
verklaarde mij ongevraagd waarom hij mij het verhaal vertelde: hij moest het
kwijt ...

En ik, ik geloofde hem niet.
Ik geloofde hem nog niet toen ik thuis kwam.
Daar vertelde ik zijn verhaal aan mijn vrouw. En zij was het die instinctief de

authenticiteit herkende. Ze zei: 'Dit is waar. Ze zijn tot alles in staat - waarom
niet tot dit?' ...

Om te beginnen rapporteerde ik het verhaal van de Duitser aan mijn contact-
adres bij de illegale pers. .. Vervolgens vertelde ik het aan iemand uit de
onmiddellijke omgeving van de (volstrekt vaderlandslievende en fatsoenlijke)
burgemeester, maar kreeg de volgende dag te horen dat de burgemeester het niet
geloofde. En mijn bemiddelaar, zo merkte ik wel, geloofde het evenmin.'?

Dat het Amsterdamse contactadres van Het Parool (het enige dat Knap
bekend was) in de lente van '43 nog in gebruik was, staat niet vast - in elk
geval wijst niets er op dat zijn mededelingen Het Parool inderdaad bereikt
hebben. De door hem doorgegeven bijzonderheden komen namelijk niet
voor in het eerste enigermate nauwkeurige bericht over de gaskamers dat

1 H. M. van Randwijk, 5 nov. 1958. 2 Henri Knap: Vreemdeling, bericht de
Spartanen (196ó), p. II4-15. Knap situeert zijn verhaal in de zomer van '43 maar in
een op 6 februari '75 gevoerd gesprek achtte hij het waarschijnlijker dat het de lente
geweest was.
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