
BERICHTEN UIT AUSCHWITZ

door datzelfde blad vier of vijf maanden later gepubliceerd werd - het
eerste bericht van dien aard in de illegale pers. Het verscheen in het nummer
van Het Parool dat op 27 september' 43 gedateerd was; dat was twee dagen
voor de laatste grote Jodenrazzia in Amsterdam.
Aan dat bericht lagen inlichtingen ten grondslag, afkomstig van een

gevangene uit Vught, een Pools biochemicus, dr. Zygmund Zakrzewski.
Zakrzewski had in Frankrijk gewerkt. Hij had in Vught vermoedelijk een
en ander gehoord van een landgenoot, Leo Laptos, die begin '43, bij de
oprichting van Vught, uit Auschwitz naar Vught overgeplaatst was samen
met o.m. een ss:«, de bewaker Joachim Perthes, en een Duitse politieke
gevangene, Ernst Bandholz. Zakrzewski had wat hij vernomen had, aan
Frans Goedhart meegedeeld. Op transport uit Vught was Goedhart begin
augustus '43 ontsnapt; zijn mederedacteuren van Het Parool waren het
onmiddellijk met hem eens geweest dat Zakrzewski's mededelingen ge-
publiceerd moesten worden. Aldus geschiedde. 'In de loop van de oorlog',
zo las men (Het Parool had toen een oplaag van meer dan 40 000 exemplaren),

'heeft men de liquidatie van gevangen tegenstanders en vijanden nog belangrijk
gerationaliseerd. Het umlegen, zoals de technische term luidt, geschiedt thans
reeds geruime tijd in de Gaskanuner, die in alle kampen gebouwd is. Zo'n gas-
kamer maakt de indruk een badlokaal te zijn. Een groot aantal mensen wordt er
naakt ingebracht ... De deuren gaan dicht en de kranen gaan open. Een kwartier
later komt het lijkencommando om de slachtoffersweg te halen. In het kamp te
Auschwitz zijn op deze wijze vele tienduizenden Polen, Joden en Russen ge-
dood"-

men ziet: wat dr. Zakrzewski meegedeeld had, bleef, wat de aantallen
slachtoffers betreft, ver bij de werkelijkheid ten achter - hij was dan ook niet
zèlf in Auschwitz geweest.
Laptos alsook Perthes en Bandholz gaven hun inlichtingen ook aan enkele

andere gevangenen door, onder wie twee Joodse vrouwen, werkzaam in het
Philips-Kommando, en aan een Joodse arts uit Groningen, 1. van der Hal.
Toen van der Hal in maart' 44 naar Westerbork overgeplaatst werd, vertelde
hij daar aan enkele collega's-medici, onder wie het hoofd van de medische
staf, dr. F. Spanier, wat hij van Laptos vernomen had; daarbij kreeg hij 'de
indruk dat ze mij eenvoudig niet geloofden, hoewel iedereen diep onder de
indruk was." Na de oorlog wisten de meesten van die medici, ook Spanier,
zich van van der Hals mededeling niets te herinneren.

1 Het Parool, 58 (27 sept. 1943), p. 5. 2 Bureau opsporing oorlogsmisdadigers,
subcomm. Drente: p.v. inz. A. K. Gemmeker (ajuni 1948), p. 55.
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