
]ODENDEPORTATIES, DERDE FASE

Wij komen nu tot de leiding van het apparaat van de Joodse Raad. Zijn
positie zien wij als fundamenteel verschillend van die van willekeurige
andere Joden. De Joodse Raad pretendeerde 'de Joodse overheid' te zijn -
binnen de door de Duitsers gestelde grenzen was hij dat ook. Andere Joden
waren louter object van de deportaties, maar de Joodse Raad die, zij het
onder dwang, aan die deportaties feitelijke medewerking verleende, droeg
door die medewerking (die men had kunnen weigeren) een zekere mate van
medeverantwoordelijkheid. Wij menen dat de Joodse Raad zich die mede-
verantwoordelijkheid ook bewust geweest is en dat hij zich wel degelijk, en
vaak in diepe bezorgdheid, afgevraagd heeft: wat gebeurt er eigenlijk met
die tienduizenden die wij aansporen de Duitse aanwijzingen te volgen en die
via Westerbork naar het oosten verdwijnen?
Dat men zich die vraag zou stellen, was door de organisatoren van de

Endlösung voorzien. Zij hadden besloten, een geraffineerde vorm van mis-
leiding toe te passen. Kwam een transport een vernietigingskamp binnen,
dan werd (dat geschiedde bijvoorbeeld in Sobibor) aan een deel van de
aankomenden gelast, een korte brief of briefkaart te schrijven met de mede-
deling dat men de reis goed doorstaan had en dat de eerste indrukken niet
ongunstig waren. In Birkenau werden de moeders met hun kinderen en alle
ouden van dagen naar de gaskamers gevoerd maar aan groepen die voors-
hands gespaard werden en die zich Min de afgrijselijkequarantaine-barakken
bevonden M al bij bepaalde commando's ingedeeld waren, werd af en toe
gelast, brieven of briefkaarten te schrijven die van de levens- en werk-
omstandigheden een volstrekt leugenachtig beeld gaven. Dergelijke orders
werden ook wel verstrekt aan een deel van de ruim zestienduizend mannen
en jongens die, hoewel zij tussen eind augustus en begin december '42 met
bestemming Auschwitz-Birkenau uit Westerbork gedeporteerd waren, daar
niet waren aangekomen: zij waren op het station Cosel (achter Breslau) uit
de treinen gehaald (en daarmee van hun gezinnen gescheiden) en in die
streek in werkkampen ondergebracht van waaruit zij hoofdzakelijk zware
grondarbeid verrichtten bij de aanleg van een Autobahn, dan wel in fabrieken
werkten. Wij zullen die zestienduizend als 'de Cosel-groep' aanduiden.
Al die brieven en briefkaarten werden op bestelling geschreven, somsin het

Duits en aan de hand van een identieke tekst die als voorbeeld gold;
zij werden, na geschreven te zijn, gecontroleerd - het was riskant, en ook
moeilijk, om aan de identieke tekst een soort waarschuwing toe te voegen.
Vermoedelijk zijn in Sobibor vele duizenden van die brieven ofbriefkaarten
geschreven - onverschilligheid van de kampstaf aldaar of van andere Duitse
instanties die die stapels post te hanteren kregen, heeft ertoe geleid dat uit
Sobibor geen enkel bericht ooit Nederland bereikt heeft. Uit Birkenau,
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