
MISLEIDENDE BRIEVEN

Monowitz en enkele van de Oppersilezische en Poolse werkkampen!
kwamen daarentegen wèl brieven en briefkaarten in Nederland aan, in
totaal in de periode augustus '42-september '43 meer dan 17002 - althans
dat was ten naaste bij het aantal dat door IV B 4 of de Zentralstelle aan de
bureaus van de Joodse Raad doorgegeven werd. Die bureaus moesten de
brieven aan de geadresseerden of, als dezen gedeporteerd waren, aan familie-
leden uitreiken; voor men dat deed, trachtte men zich uit de inhoud een
beeld te vormen van de levens- en werkomstandigheden 'in het oosten'.

*

L1 heel enkele gevallen slaagden Joodse gedeporteerden er in, via Neder-
landse arbeiders of anderen met wie zij bij het werk in contact gekomen
waren, buiten de Duitsers om bericht naar Nederland te sturen. Ook in die
berichten was men, schijnt het, als regel zeer voorzichtig: de brief kon bij
controle in Duitse handen vallen. Van slechts drie van die berichten is ons
de tekst bekend.

Begin september' 42 wist een Amsterdammer die in een van de Opper-
silezische werkkampen zat, een brief naar een relatie in de hoofdstad te
sturen'' waarin hij schreef dat hij van zijn vrouwen kinderen (onder wie een
dochter, Esther) gescheiden was:

'Hoe dat scheiden is gebeurd, hoop ik jullie later eens te vertellen, het zal mij
mijn Ïeven bijblijven ... Tot overmaat van ramp heb ik de rugzak niet, wel die
van mijn dochter en die heb ik moeten afgeven. Ik heb dus alleen dat, wat ik aan
heb. Enfin, voor Esther is dat misschien erger dan voor mij. Als ik er aan denk,
huil ik en word gek van angst ... De arbeid is erg zwaar, lorries vullen op
heuvelachtig terrein ... Het eten is hier meer dan in Westerbork. -Als het werk
niet zo zwaar was en zo lang, zou het genoeg zijn Westerbork is bij hier
vergeleken een lustoord en Mokum' een paradijs De behandeling is tot op
heden correct ... Alles bijeen is het niet zo mooi, maar ik zal mij er doorheen
zien te slaan.'

Een afschrift van deze brief kwam bij Vorrink terecht. Het was deze
natuurlijk niet bekend dat er zoiets als een 'Cosel-groep' bestond en dat de

1 In die Poolse karnpen kwamen sommigen terecht die eerst Auschwitz binnenge-
voerd waren. 2 De som van de aantallen brieven en briefkaarten die men in stukken
van de Joodse Raad vermeld vindt, bedraagt 1718 - er zijn er wat meer geweest
doordat van enkele kleinere zendingen geen aantallen genoteerd werden. 3 Kopie
van de tekst d.d. 3 sept. 1942 in de Collectie-J. J. Vorrink, 3 a. • Amsterdam.
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