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ganda!') en voorzover men aannam dat er misschien toch een kern van
waarheid in stak, klampte men zich vast aan de opvatting dat de moorden
zich uitsluitend tot de Poolse Joden uitstrekten.
Ziehier dan ons overzicht van de beschikbare gegevens.
Op II of 12 juli' 42, enkele dagen dus voor zich in Amsterdam de eerste

vierduizend Joden moesten aanmelden voor vertrek naar Z.g. werkkampen
in Duitsland, ontving Asscher, een van de twee voorzitters van de Joodse
Raad, bezoek van een Amsterdamse advocate, mr. L. C. Mazirel, die ten
behoeve van Joodse collega's tamelijk veel contact gehad had met officiële
Duitse instanties, waaronder de Zentralstelle. Jegens haar zouden Aus der
Flinten en Wörlein openlijk gezegd hebben, 'dat het', aldus mr. Mazirel na
de oorlog, 'de bedoeling was, eerst alle Joden uit Nederland uit te roeien en
daarna alle Nederlandse mannen van voortplantingsgeschikte leeftijd, in het
bijzonder industrie-arbeiders." Dat dat eerste zo openlijk gezegd is tegen
iemand van wie men wist dat zij Joodse relaties had, staat voor ons niet vast,
de tweede mededeling treft ons als ongerijmd. Mr. Mazirel besloot Asscher
te waarschuwen. Wij nemen aan dat zij daarbij van de dubbele bedoeling
van de Duitsers, of van de ss, repte; zij moet dan wel met haar tweede
waarschuwing ('aIle Nederlandse rnannen van voortplantingsgeschikte
leeftijd zullen uitgeroeid worden, in het bijzonder de industrie-arbeiders')
de geloofwaardigheid van de eerste ('alle Joden zullen uitgeroeid worden')
ondermijnd hebben. Bij Asscher vond zij geen weerklank. 'De keuze van de
opgeroepen personen, namelijk echtparen onder veertig jaar met hun
kinderen tezamen en jeugdigen boven zestien jaar zonder hun ouders ...
wees', zo gaf mr. Mazirel Asscherswoorden weer, 'op gaan naar een Arbeits-
lager en niet naar een Vernichtungslager' Zij drong bij Asscher op verzet aan;
deze was daar niet voor te vinden. 'Laten we eerlijk zijn', zo zou hij gezegd
hebben, 'er lopen in de omgeving van het Waterlooplein heel wat mannetjes
rond die voor het Joodse volk geen sieraad zijn en er lopen heel wat jonge
mensen leeg' (d.w.z. zonder werk)

'waar een strenge tewerkstellingwel goed aan zou doen.' ('Asschergebruikte in
dit verband het woord 'sinaasappelkar-mannetjes'') 'We moesten vertrouwen
hebben in de leidingvan deJoodse Raad, die zou trachten door overlegmet de
Duitsers de gang van zaken zoveel mogelijk in eigen handen te houden, opdat
zij er invloed op zouden kunnen uitoefenenwie er gaan en wie er blijven zou,
opdat tenslotte 'het beste deel van het Joodse volk' hier zou blijven."
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