
HET BELEID VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID

hebben weten te verwerven - dat laatste overigens in aansluiting op de
praktijk in Duitsland. Natuurlijk willen wij, daargelaten of zulks onder alle
omstandigheden de doorslag geven mocht, niet ontkennen dat enkele
'goeden' onder de secretarissen-generaal door in functie te blijven de
Nederlandse bevolking een zekere mate van bescherming hebben kunnen
bieden - moet men dan niet zeggen dat zij het Joodse bevolkingsdeel aan de
voortzetting van die bescherming opgeofferd hebben? Een feit is dat het
gehele proces van Jodenvervolging en Jodendeportaties geen moment los-
gemaakt kan worden van de medewerking die daaraan door organen van de
Nederlandse overheid en door overheids- en semi-overheidsbedrijven als de
Nederlandse Spoorwegen verleend is. Speciaalin het toenmalige, traditioneel
en hiërarchisch denkende overheidsapparaat is het voorbeeld der hoogge-
plaatsten door de lager geplaatsten gevolgd. Er hebben zich gevallen van
weigering voorgedaan; het waren er zeer, zeer weinige - zo weinige dat de
bezetter slechts zelden met ernstige straffen behoefde ill te grijpen. Speciaal
over de feitelijke medewerking die hij in Nederland ontvangen had, heeft
Eichmann zich bij de hem in Israël afgenomen verhoren lovend uitgelaten:
'Holland UlO noch die Transporte am Anjang rollten, dass man sagen leann, es
war cine Pracht.' Vraag: 'Soli das heissen, dass es eine Pracht war wie der hol-
lándische beamtliche Verwaltungsapparat derartig mitarbeitetei' Antwoord
van Eichmann: 'Er machte keine Schiuierigheiten - es gab überhaupt am Anfang
heine Schwierigkeiten.'l Inderdaad, er is vrijwel geen onderdeel van het
Nederlandse overheidsapparaat te noemen dat niet direct of indirect met
de Jodenvervolging of Jodendeportaties te maken kreeg: dat de politie en
de onder Frederiks ressorterende rijksinspectie van de bevolkingsregisters
een bij uitstek noodlottige rol gespeeld hebben, is uit ons gehele relaas
gebleken.
Wat zou er nu gebeurd zijn als het tot een breed verzet gekomen was?

Die vraag is, als alle vragen waarbij historische hypethesen gesteld worden,
moeilijk te beantwoorden. Wij willen het toch proberen.
Eerder schreven wij reeds dat de bezetter op elke vorm van breder verzet

met de inzet van alle middelen gereageerd zou hebben. Men behoeft dan
niet terstond aanmilitaire middelen te denken -die zouden eerst in de laatste
plaats gebruikt zijn. Stel nu dat de Hoge Raad in september' 40 de uitspraak
gedaan had dat de Nederlandse Grondwet het maken van onderscheid tussen
Joden en niet-Joden verbood en dat dus de Nederlandse overheid er niet toe
mocht medewerken, Joden op grond van hun afkomst te ontslaan; stel dat
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