
DE KERKEN EN DE DEPORTATIES

werkelijke romantiek van de tafel geveegd (werd).'! Zouden die Joden
blijvend gered zijn? Natuurlijk niet. De Ordnungspolizei zou de Nieuwe
Kerk zijn binnengedrongen om allen die er zich bevonden: de Joden en
vermoedelijk ook die predikanten en priesters, met prioriteit via Westerbork
te deporteren. Wij onderschrijven niettemin Buskes' opvatting dat dit
gebeuren, dit 'getuigenis met de daad in het hart van ons volksleven', 'als
demonstratie van de allergrootste betekenis' zou zijn geweest'' - en wanneer
wij daaraan toevoegen dat bij de tegenstanders van Kleijns voorstel de
verwachting dat, indien men conform dat voorstel zou handelen, de bescher-
ming der protestantse Joden beëindigd zou worden, een belangrijke rol
gespeeld heeft, dan onderstrepen wij óók hoezeer Seyss-Inquart gelijk had
toen hij anderhalf jaar later aan Bormann schreef: 'Ich habe bekanntlich die
Einmischung der Kirchen in die gesamte Judenfrage im uiesentlichen dadurch
abgewehrt, dass ich die Konfessionsjuden... in den Niederlanden behielt.'3
Aan de omstandigheid dat die bescherming zich in augustus '42 al tot vele
honderden personen uitstrekte, mag niemand licht tillen - het feit blijft
bestaan dat Seyss-Inquart die bescherming (door hem als tijdelijk gezien)
een acceptabele prijs achtte voor de betrekkelijke passiviteit der kerken,
anders gezegd: hij ging er van uit dat, indien de kerken meer verzet
geboden hadden, de snelle en efficiënte deportatie der Joden in gevaar zou zijn
gebracht.

Indien nu de bezetter in de zomer van' 42 tegen het verzet van bijvoorbeeld
de politie, de spoorwegen en de kerken daadwerkelijk had moeten ingrijpen,
dan achten wij het niet uitgesloten dat hij nadien getracht zou hebben, het
tempo waarin hij de Joden uit dat lastige Nederland deporteerde, te ver-
snellen. Maar er zou, menen wij, in den lande juist door dat verzet psycholo-
gisch een andere situatie zijn ontstaan die haar effect zou hebben gehad niet
alleen op de Joden maar ook op de niet-Joden. Moed werkt aanstekelijk.
Zo hebben collectieve weigeringen van de politie (afgezien even van de
kleine groep te Grootegast) zich slechts voorgedaan in Enschede - welnu,
wij zien verband tussen die Enschedese weigeringen, al werden zij dan ook
niet lang volgehouden, en het feit dat de vertegenwoordiging van de
Joodse Raad in Enschede er als enige officiële Joodse instantie in den lande
toe overgegaan is, het onderduiken van Joden systematisch voor te bereiden
en te bevorderen.

1 Brief, 24 dec. 1973, van J. J. Buskes. 2 J. J. Buskes: Waar stond de kerk? Schets
van het kerkelijk verzer (1947), p. 69. 3 Brief, 28 febr. 1944, van Seyss-Inquart aan
Bormann (Vu], Stab, 079758-61).
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