
]ODENDEPORTATIES, DERDE FASE

Waarom bleef het meer algemene verzet uit? Had dat te maken met de
omstandigheid dat men zich niet realiseerde dat veruit de meeste gedeporteer-
de Joden in de gaskamers zouden verdwijnen? Stellig. Maar wie niet in vol-
maakte onverschilligheid leefde, nam toch wèl aan dat de gedeporteerde
Joden in afschuwelijke omstandigheden zouden komen te verkeren en dat
velen hunner de deportatie dus niet zouden overleven. Was dat perspectief
alleen dan niet al voldoende reden om verzet te bieden? Blijkbaar niet. Tot
die passiviteit heeft, dunkt ons, de angst een belangrijke, vermoedelijk wel
de belangrijkste bijdrage geleverd - daarnaast, bij m.enigeen, het ontbreken
van alle solidariteitsgevoelens, ja de negatieve instelling tegenover Joden.

'Met mijn gehele volk', had koningin Wilhelmina in haar radiotoespraak
van I7 oktober '42 gezegd, 'voel ik de onmenselijke behandeling, ja het
stelselmatig uitroeien van deze landgenoten als ons persoonlijk aangedaan.'
Hoe sieren deze woorden de spreekster - en hoe ver waren zij van de werke-
lijkheid verwijderd. Zo voelden talrijke Nederlanders het juist niet: die
'onmenselijke behandeling' (aan het 'stelselmatig uitroeien' werd slechts
door zeer weinigen geloof gehecht) werd aan een minderheidsgroep aan-
gedaan: de Joden, met wie lang niet ieder zich ook maar enigermate
identificeerde.

Tegen deze achtergrond komen de opofferingsgezindheid, de moed en
de volharding van diegenen die de Joden, voorzover zij tot de onderduik
bereid waren, aan onderduikadressen hielpen, des te schitterender uit.
Wij merken hierbij op dat het in de tweede helft van '42 en in begin '43
heel wat moeilijker was dan later om de Joodse onderduikers aan al datgene
te helpen waaraan zij behoefte hadden: distributiebescheiden, veelalook
geld en, zo mogelijk, tevens een bruikbaar vals persoonsbewijs. Het zijn er
niet zo weinigen geweest die zich tot die hulp (waar wij in het volgende
hoofdstuk nog op terugkomen) geroepen voelden. In hoeveel gezinnen hiel-
den die vijf-en-twintigduizend Joodse onderduikers zich schuil? Op een gege-
ven moment misschien iII tienduizend? Ja, maar het kwam herhaaldelijk voor
dat ze haastig naar een ander adres overgeplaatst moesten worden. Dan waren
er de talloze, meest zeer kleine groepjes die naar die onderduikadressen op
zoek waren en die er via hun verbindingen bij bevolkingsregisters, distribune-
diensten en/of de illegaliteit voor moesten zorgen dat de onderduikers week
in, week uit kregen wat zij nodig hadden, Hoevelen hebben zich met deze
vorm van zorg voor die onderduikers belast? Stellig enkele duizenden
personen. Daar moeten wij nog anderen bijtellen: diegenen die een kleine
drieduizend Joden hielpen, illegaal over de grens te ontkomen - wij nemen
aan dat in totaal enkele honderden helpers direct of indirect bij die ont-
snappingen betrokken zijn geweest. Tenslotte willen wij ook de falsificatie-
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