
]ODENDEPORTATIES, DERDE FASE

Het is hier niet de plaats om weer te geven wat zij voor de Joden die zich
als vluchtelingen dan wel als gedeporteerden buiten Nederland bevonden,
gedaan hebben c.q. nagelaten hebben te doen: dat onderwerp komt eerst in
deel 9 aan de orde. Hier gaat het om hun activiteit voorzover deze zich op
Nederland richtte of had kunnen richten. Wij willen er dan allereerst op
wijzen dat, na alle kleine en grote fiasco's van de jaren' 40-' 42, eerst in de
herfst van' 43 een situatie begon te ontstaan waarbij de regering redelijk snel
informaties uit bezet gebied ontving. Zij heeft de Jodenvervolging uit
andere bronnen moeten volgen: het Verordeningenbiad, de legale pers, de
illegale pers (van april' 42 af - tevoren kwamen er geen illegale bladen in
Londen aan), mededelingen van Engelandvaarders en enkele rapporten die
via de Zwitserse Weg ontvangen werden. Anders gezegd: de regering liep
ver (minstens enkele weken, soms enkele maanden) achter de feiten aan.
Zulks heeft het haar en haar organen (waarbij wij nu in de eerste plaats aan
Radio Oranje en 'De Brandaris' denken, eind' 42 tot Radio Oranje samen-
gevoegd) onmogelijk gemaakt, tijdig te reageren. Gebrek aan kennis ten
aanzien van datgene wat in bezet gebied uitvoerbaar of niet uitvoerbaar was,
heeft haar geremd bij het uitgeven van parolen. Enkele malen is dat toch
geschied.Bij de invoering van de Jodenster (3 mei' 42) is opgeroepen tot een
solidariteitsmanifestatie; de minister-president, prof Gerbrandy, heeft in
juli' 42 expliciet tot het verlenen van hulp aan Joden aangespoord, de
koningin deed in oktober impliciet hetzelfde, en prof Gerbrandy heeft
voorts begin februari' 43 het overheidspersoneel verboden, aan welke vorm
van deportatie ook medewerking te verlenen.
Met dat al hebben de ministers (in tegenstelling tot de koningin) het

karakter van deEndlösung niet tijdig onderkend. Zij hebben van' 40 af onvol-
doende beseft dat het Joodse bevolkingsdeel, dat van maand tot maand in
een benardere positie kwam te verkeren, recht had op extra zorg en aandacht.
Allerlei factoren speelden hierbij een rol: het al gesignaleerde tekort aan
informatie, gebrek aan voorstellingsvermogen, onwil om tussen Joden en
niet-Joden onderscheid te maken, hier en daar evenwel ook onwil om zich
voor Joden moeite, laat staan grote moeite te geven. Er is nimmer een
geheime agent uitgestuurd met de opdracht, in het Joodse milieu contacten
te leggen en daarover te rapporteren. Hoe weinig de Londense radio ook
wist, althans tijdig wist - speciaalRadio Oranje (waaraan ik van' 40 tot' 45
onafgebroken verbonden was) had zich meer kunnen beijveren om met het
oog op de Jodenvervolging tot waakzaamheid en solidariteit op te roepen.
Eens (ik meen mij te herinneren: in de herfst van' 42) heeft Meyer Sluijser,
toen ambtenaar van de Regeringsvoorlichtingsdienst, aan de regering ver-
zocht, met de Engelse autoriteiten te bespreken of de Engelsen een grote
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