
]ODENDEPORTATIES, DERDE FASE

Joden oproepen om naar speciaal voor Joden ingerichte werkkampen te
vertrekken; ondanks de morele pressie die door de raad met steun van
Nederlandse autoriteiten en van de politie uitgeoefend werd, kwamen op de
gestelde dag slechts negenhonderdvijf Joden opdagen. Wij herinneren er in
dit verband aan dat enige tijd later, toen de werkkampen verplicht gesteld
werden voor Joden die nog normaal in het arbeidsproces opgenomen waren,
opgewonden, protesterende menigten de bureaus van de Joodse Raad
bitmendrongen en dat deze reeds in die tijd door talrijke Joden als 'het
Joodse verraad' aangeduid werd.
Een tweede kritiek moment deed zich bij het begin van de deportaties

voor. Het was de Joodse Raad die de Joden in Amsterdam, later ook elders
in het land, met klem opwekte, gehoor te geven aan de oproepen van de
Zentrolstelle om zich te komen aanmelden voor het in ontvangst nemen van
de deportatiepapieren en om op tijd present te zijn voor de transporten naar
Westerbork. Welnu, zulks is in de z.g. eerste fase der deportatie landelijk
door minstens de helft van de opgeroepen Joden geweigerd.
Het derde kritieke moment kwam op 25 mei' 43. Enkele duizenden Joden

{of het er zevenduizend dan wel vijfduizendvijfhonderd waren, laten wij in
het midden), allen houders van vervallen verklaarde Joodse-Raad-stempels,
waren in Amsterdam door de Joodse Raad opgeroepen, zich naar het terrein
bij het Muiderpoortstation te begeven vanwaar men naar Westerbork af-
gevoerd zou worden - niet veel meer dan vijfhonderd gaven aan die oproep
gehoor.
Van begin tot eind heeft de Joodse Raad er op aangedrongen dat de Joden

zich conform de Duitse aanwijzingen zouden gedragen. Maar wat betekende
de overgang van de 'eerste' naar de 'tweede fase' der deportaties (het ophalen
illde woningen) anders dan dat zulks door velen geweigerd was? Algemeen
bekend was dat de Joodse Raad alszodanig het onderduiken ontried. Welnu,
ca. vijf-en-twintigduizend Joden hebben dat advies in de wind geslagen
en zijn toch ondergedoken en bijna drieduizend slaagden er in, naar het
buitenland te vluchten; van hoevelen de vluchtpoging mislukt is, weten
wij niet.

Constateert men nu dat de meerderheid niet vluchtte en niet onderdook
en zich dus, haar eventueel passief verzet opgevend, uiteindelijk conform
de van de Joodse Raad uitgaande impulsen en instructies gedroeg, dan zien
wij ook daar geen enkel element van erkenning in: effecthadden die impulsen
en instructies slechts voorzover men wist dat het Duitse itnpulsen en Duitse
instructies waren. De Joodse Raad, door de bezetter bedoeld als hulporgaan
bij de vervolging en de deportaties, is, zo menen wij, door talrijke Joden
van meet af aan voor dat hulporgaan. en voor niets anders, gehouden.


