
]ODENDEPORTATIES, DERDE FASE

immers J uist in dat geval had hij 'moeten aanblijven om vrijstellingen te
verkrijgen en mensenlevens te redden', maar, zei hij: 'wij zouden in de
psychische onmogelijkheid hebben verkeerd om Lages en Aus der Fünten
verder te ontmoeten; immers, wij zouden dan hebben geweten dat zij de
moordenaars van onze Joden waren' (wist men dat niet alna en door de
berichten uit Mauthausen?) 'en met dezulken kunnen althans wij géén
ontmoetingen hebben, in welk verband dan ook." Asscher en hij dachten,
'dat wij op de terugkeer van verreweg de meesten die heengezonden waren,
mochten vertrouwen.P 'Verreweg de meesten'? Misschien heeft de leiding
van de Joodse Raad zich wel aan die verwachting vastgeklampt, maar dan
toch alleen omdat zij voor alle alarmsignalen die tot haar doordrongen,
volstrekt doof was. De in augustus '42 ingezette deportatie van jonge
kinderen, ouden van dagen en zieken had al aanleiding moeten geven tot
de somberste vermoedens. Van de realiteit van de massamoord op de Poolse
Joden was althans Cohen min of meer overtuigd. Over de waarschuwingen
in de brieven van gedeporteerden ('Blanes!') werd niettemin heen gelezen.
En hoe gering in aantal waren die brieven! Wij citeerden voorts het aan de
voorzitters van de Joodse Raad en een aantal hoge functionarissen uitge-
brachte rapport van 22 januari' 43 waar onderstreept in stond: 'Van kinderen
of vrouwen met kinderen, noch van ouden van dagen is bericht binnen-
gekomen, noch iets vermeld.' Het rapport had, voorzover ons bekend, geen
gevolgen; het leidde er niet toe dat de leiding van de Joodse Raad er bij de
Zentralstelle op aandrong, zèlf dat geheimzinnige Auschwitz eens te mogen
inspecteren, of dat zij zich het hoofd brak over de vraag hoe men elandestien
via anderen een indruk van Auschwitz kon krijgen - het werk werd 'normaal'
voortgezet. Aandrang om tot Auschwitz toegelaten te worden werd door
Cohen en Asscher eerst uitgeoefend op 22 juli '43, anders gezegd: in een
fasewaarin het overgrote deel van de Joden reeds gedeporteerd was.

*

Vanhet begin van de deportaties af heeft, dunkt ons, het streven naar zelf-
behoud een belangrijke rol gespeeld in het beleid van de Joodse Raad. Was
dat onbegrijpelijk? Geenszins. Het was menselijk - maar diegenen die zich
als leiders van menselijke gemeenschappen in nood opwerpen, dienen aan
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