
HET BELEID VAN DE JOODSE RAAD

Toen de Nederlandse overheid zich in de loop van' 4I terugtrok, heeft de
Joodse Raad als 'Joodse overheid' vele taken ter hand genomen die. maar dan
louter op zichzelf beschouwd, het Jodendom tijdelijk ten goede kwamen.
Wij hebben ze genoemd toen wij in het vierde hoofdstuk van deel 6 een
overzicht gaven van de 'departementen' met welke men de afdelingen van
de Joodse Raad zou kunnen vergelijken. 'Was', zo vraagt Herzberg, ziende
naar de situatie die in '4I ontstond, 'geen organisatie nodig? Geen samen-
vatting, geen poging tot leiding? Zoiets als een eigen bestuur, nu iedere
steun en zorg der overheid' (de Duitse èn de Nederlandse) 'was weggevallen,
ja nu deze overheid' (de Duitse) 'de vijand geworden was bij uitnemendheid?
Was niet de allergrootste sociale nood te verwachten, een onafzienbare
materiële en geestelijke ontreddering? Moest niet énige toeverlaat worden
geschapen? Het is volkomen waar dat de Duitsers, in Nederland en elders,
de Joodse Raden nodig hadden voor de uitvoering van hun programma.
Maar konden de Joden zelf zonder zodanig instituut verder leven? De
verschrikkelijke waarheid was dat dit onmogelijk was.'! Onder verwijzing
naar zijn betoog dat de Endlösung in feite een poging was van het nationaal-
socialisme om mèt het Jodendom de beginselen van het Jodendom (laat ons
zeggen: de Tien Geboden) te vernietigen, vervolgt Herzberg:

'De handhaving ener eigen Joodse zelfstandigheid moest worden beproefd.
En zij werd haar hoge prijs waard, wanneer men haar geestelijke betekenis toe-
schreef en de Jodenvervolging niet alleen zag als een aanval op een daartoe aan-
gewezen socialeminderheidsgroep, maar ... als een poging tot vernietiging van
een beginsel, een der belangrijkste die de mensheid door de historische verschij-
ning van het Joodse volk, ooit uit zichzelf had losgemaakt ... Men moest zich
dus wel in het aangezicht van een duizendvoudig overmachtige vijand op zijn
geestelijke basis terugtrekken, teneinde van daaruit niet alleen de omvangrijke
sociale arbeid te verrichten die ... nodig wezen zou, maar bovenal de opvoeden-
de taak ter hand te nemen die de zielen zou harden in de komende beproevingen
en hen, mocht hun nog een toekomst beschoren zijn, daarop zou voorbereiden."

Wij kunnen dit betoog niet onderschrijven. Herzbergs opvatting dat het
nationaal-socialisme getracht heeft, in het Joodse volk mede 'een beginsel'
te treffen en te vernietigen, vindt wel steun in allerlei uitspraken van nationaal-
socialisten, maar deze richtten zich evenzeer tegen het Nieuwe als tegen het
Oude Testament. Wèl zijn wij er van overtuigd dat het Derde Rijk, had het
de oorlog gewonnen, een grootscheepse aanval op de Christelijke kerken
zou hebben ingezet, maar had men daar dan de eonsequentie aan ver-
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