JODENDEPORTATIES, DERDE FASE

bonden dat men allen dic ‘van Christclijke afkomst” waren, geliquideerd had ?

Dan: wij menen dat de Joodse Raad, wat het ‘zich terugtrekken op een
geestelijke basis’ en ‘bovenal de opvoedende taak’ betreft, met zijn activiteiten
slechts zcer weinigen bereikt heeft. Welke ‘geestclijke basis’ wordt trouwens
bedoeld? Die van de Joodse orthodoxie? Deze sloeg niet aan. Die van het
Zionisme? Zijn verkondiging werd door de Joodse Raad eerder tegen-
gegaan dan bevorderd.

Rest het ‘maatschappelijke’ argument: dat het in de omstandigheden van
41 onvermijdelijk was dat er ecn Joodse overheid, een ‘Joodse Raad’,
kwam. ‘Konden de Joden zelf zonder zodanig instituut verder leven? De
verschrikkelijke waarheid was dat dit onmogelijk was.” Hicr maakt, naar het
ons voorkomt, Herzberg de Joodse Raad los van zijn oorsprong. De eerste
opdracht die aan de voorzitters van de raad verstrekt werd, was louter de
Joden in Amsterdam op te wekken, hun ‘wapenen’ in te leveren, de tweede
(toen de Februaristaking uitgebroken was), alle werkgevers er toe te bewegen,
er bij hun arbeiders op aan te dringen om de uit solidariteit met de Joden
ingezette staking af te breken. Dec bezetter wenstc zowel een weerloos als
cen geisolcerd Joods volksdeel. Op beide punten kwam de Joodse Raad hem
tegemoct. Dat heeft, wat de weerloosheid betreft, althans in materiéle zin
niet veel vitgemaakt (evenmin als de niet-Joden beschikten de Joden over
wapenen), maar het isolement dat de Duitsers voor de geest stond, is door
de houding van de Joodse Raad vergemakkelijkt. In de omstandigheden
van de lente van *41 werd dat isolement door de Joodse Raad en zeker door
Cohen trouwens gecweénst: hij zag zichzelf en Asscher (‘de Joodse burge-
mecsters van Amsterdam’) als de leiders van een volksgroep die in Nederland
een weliswaar infericure en aparte, maar in die inferioriteit cn apartheid
toch beschermde, min of meer stabiele plaats zou innemen. Vandaar ook
Cohens duidelijk streven om het ‘gezag’ van de Joodse Raad tot de Joden in
geheel Nederland uit te strekken en dus de Joodse Codrdinatie-Commissie
uit te schakelen. Wij erkennen: hoezeer de vijand ook onderschat werd,
hoczeer ook zijn ware bedoclingen nict werden doorzien, subjectief stond
in '41 bij de Joodse Raad de bedoeling om het gehele Jodendom bescherming
te bieden, centraal — de kernfout die men maakte, was deze dat men meende
dat de beste, ja de enige bescherming gelegen was in een nauwkeurig en
accuraat opvolgen van alle Duitse bevelen, en dat men zich aan die conceptic
bleef vastklampen ook toen gebleken was dat de bezetter een doel nastreefde
dat fundamenteel met elke bescherming in strijd was: deportatic. Dat men
desondanks zijn werk toen voortzette, betekende niet anders dan dat men in
zijn angst, in zijn doodsnood, de vijand (het roofdier) brokken Jodendom
toewierp in de hoop dat andere brokken, in laatste instantic het brok
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