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Raad en al zijn medewerkers van deportatie vrijgesteld zouden worden,
'daar ze Arbeitseinsatz verrichten in Nederland'i!

Wat zou gebeurd zijn als men op dat beslissende moment de medewerking
geweigerd èn voet bij stuk gehouden had? Met zekerheid kan men slechts
stellen dat zich een crisis zou hebben voorgedaan; wij zijn er van overtuigd
dat de bezetter getracht zou hebben, die crisis met hard ingrijpen te bezweren.
Hij zou, zo stellen wij ons voor, een deel van de Joodse Raad als gijzelaars
gearresteerd hebben en, met hun executie dreigend, wellicht een ander deel
gedwongen hebben, de arbeid voort te zetten. Zijn voornemen, de Joden
te deporteren, zou hij stellig niet hebben laten varen.

Administratieve hulp bij de deportaties is hem in de zomer van' 42 door
de Joodse Raad te Amsterdam slechts verleend tot eind augustus: tot dan
werden de oproepen en deportatiebevelen door personeel van de raad in-
gevuld. Welnu, was die hulp van meet af aan geweigerd, dan zou de 'eerste
fase' van de deportaties vervallen zijn en had de bezetter onmiddellijk tot de
'tweede fase' moeten overgaan waarin hij, zonder medewerking van de
Joodse Raad, de Joden door de ophaalploegen uit hun woningen liet halen.
Dat zou, zo veronderstellen wij, gepaard zijn gegaan met frequenter straat-
razzia' s dan in feite tussen midden juli en midden augustus' 42 gehouden zijn.
Immers, wanneer de Joodse Raad zou zijn weggevallen als instantie die de
deportatiepaperassen hielp voorbereiden en op volgzaamheid aandrong,
dan had de bezetter het element van brute intimidatie (waar zijn beleid in
wezen op berustte) moeten versterken. Het is zelfs denkbaar dat een ernstige
crisis in Am_sterdam het Reichsleommissariat er toe gebracht zou hebben, er in
Berlijn op aan te dringen dat men de treinfrequentie op het traject tussen
Hooghalen (Westerbork) en Auschwitz-Birkenau zou verhogen. Openlijke
uitingen van Joods verzet leidden immers steeds tot verscherpte vervolging -
dat besefte vooral Cohen; in de lente van '42 was bovendien in Leeuwarden
en Maastricht op Joden wraak genomen toen niet-Joden door het verwijderen
van borden 'Verboden voor Joden' van sympathie voor de [oden blijk
gegeven hadden. Het staar ons inziens dan ook vast dat een wegvallen van
de Joodse Raad er op zijn minst toe geleid zou hebben dat de deportaties in de
periode die verstreek tussen het verlaten van de eigen woning en de aankomst
in Westerbork, op een hardere wijze zouden zijn uitgevoerd en, gelijk
gezegd, mogelijk is óók dat de bezetter getracht zou hebben het gehele
deportatieproces te versnellen.

Daarmee is niet alles gezegd.

1 A.v., jcjuni 1942 (a.v.).
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