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bijna geheel entjudet had', zou het toch een kleinigheid geweest zijn om de
ruim tienduizend Joden die niet ondergedoken waren en op wie hij dus de
hand kon leggen, naar het oosten te deporteren, zulks met inbegrip van
het restant van de Stamm-Mannschajt van het kamp Westerbork die uit enkele
honderden Joden bestond (het judendurchgangslager Vught werd in juni '44
opgeheven). Niets daarvan. Toen de bevrijding kwam, waren de meesten
van die ruim tienduizend Joden nog in ons land aanwezig en het restant van
de Stamm-Mannschajt van Westerbork was evenmin gedeporteerd. Hoe
kwamdat?

Hoewel nadere gegevens terzake ontbreken, durven wij de veronder-
stelling wagen dat het te maken had met het algemene oorlogsverloop.

In de zomer van '43 had de Wehrmacht aan het Oostelijk front een reeks
formidabele nederlagen geleden; in september waren de Geallieerden in
Zuid-Italië geland en kort nadien had de Italiaanse regering gecapituleerd;
de luchtbombardementen op Duitse steden hadden daar een kolossale schade
aangericht - zo waren gehele woonwijken van Hamburg door een vuurzee
weggevaagd; Duitslands bondgenoot Japan, tenslotte, was duidelijk in het
defensief gedrongen. Wat betekende dit alles anders dan dat het Derde Rijk
alleen nog maar door een wonder gered kon worden? Vermoedelijk bleef
een rechtgeaarde nationaal-socialist als Seyss-Inquart wel op dat wonder
hopen maar wij stellen ons voor dat hij zich toch ook menigmaal de vraag
stelde, wat te geschieden stond als de ontwikkelingslijnen die zich zo duidelijk
aftekenden, verder doorgetrokken zouden worden. Kon men met de
Verenigde Staten en Engeland niet tot een compromis komen? De Duitse

1Alles wat aan het Jodendom herinnerde, moest eveneens verdwijnen. Van Dam
bepaalde in de loop van' 43 dat aan de gymnasia enlycea geenlessen in het Hebreeuws
meer gegeven mochten worden (dit voorschrift werd door het Gereformeerd
Gymnasium te Kampen, vermoedelijk ook door andere scholen, gesaboteerd), de
pers kreeg instructie, namen van Joden die in de Nederlandse geschiedenis op welk
gebied ook een belangrijke rol gespeeld hadden, niet meer te vermelden, hier en
daar werden schilderijen waarop Joden of Joodse onderwerpen afgebeeld waren,
uit openbare musea weggehaald en de liquidatie der synagogen werd, ter hand
genomen - een en ander in een veel te langzaam tempo volgens deze en gene in het
'foute' milieu. Zo wilde de inspecteur in Gelderland van Müller-Lehning, de
commissaris voor de niet-commerciële verenigingen en stichtingen, terstond alle
Joodse begraafplaatsen opruimen en synagogen afbreken, 'aangezien', zo schreef
hij in oktober' 43, 'mijns inziens elke herinnering aan de Joden voor het nageslacht
moet worden uitgewist en het vrijkomende materiaal voor nuttiger doeleinden
kan worden gebruikt.' (Comm. voor de niet-commerc. ver. en stichtingen, district
V: 'Maandrapport oktober 1943', p. 1 (Comm. voor de niet-commerc. ver. en
en stichtingen, 2 i)).
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