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Duitsland golden) 'nicht ZUlli Abtransport bestinunt', Ten aanzien van de Blaue
Reiter-gevallen wilde hij niets ondernemen, de 'erkende' protestantse Joden
en de Barneveld-groep wenste hij' in Westerbork zu versanimeln' (de Barneveld-
groep bevond zich daar al en hetzelfde gold voor een kleine vierhonderd
protestantse Joden) ; die protestantse Joden en Barnevelders mochten evenwel
niet uit Nederland afgevoerd worden. 'Ill diesen Fállen liegen náiulich', schreef
Seyss-Inquart, 'ausdriickliche Zusogen VOIl inir vorl, auf deren Einhaltung ick in
Hinblicie auf die Autorität des Reichskonnnissars unbedingt bestehen muss' Welnu,
ten aanzien van beide groepen betekende dit een ombuiging van beleid: in
de zomer van' 42 was Seyss-Inquart er namelijk accoord mee gegaan dat de
protestantse Joden uiteindelijk gedeporteerd zouden worden en in april' 43
had hij goedgekeurd dat de Barneveld-groep naar Theresienstadt zou ver-
dwijnen.

Daar bleef het niet bij. Seyss-Inquart besefte dat bijvoorbeeld Ranter en
het Referat IV B 4 zich hardnekkig tegen elke koerswijziging zouden ver-
zetten. Om hen uit te schakelen ondertekende hij in oktober een Geheimerlass
(het stuk is niet bewaard gebleven) waarmee hij de competentie van Naumann
(in feite betekende dat: de competentie van Zöpf en de staf van IV B 4) om te
bepalen wat met de resterende Joden geschieden zou, ophief en deze overdroeg
aan zijn Beaujtragter in Amsterdam, Schröder, alsmede aan Lages. Aangezien
ook Lages volledig door de bestrijding der illegaliteit in beslag genomen werd,
betekende zulks dat Schroder op het gebied van de Jodenvervolging, uiteraard
binnen Seyss-Inquarts algemene richtlijnen,federfiihrend werd, zoals dat heette.
Die richtlijnen werden door Seyss-Inquart op 30 oktober neergelegd in een
brief aan Schroder waarvan, alweer, de vier Ceneralkommissare afschrift
ontvingen.ê Seyss-Inquart herhaalde daarin dat de protestantse Joden en de
Barneveld-groep in Westerbork moesten blijven, schreef nu dat de '120 000-

stempels' conform de opvattingen van IV B 4 naar het Austauschlager Bergen-
Belsen zouden gaan, gaf instructie dat de door Mussert geprotegeerde groep'
in Doetinchem. (ca. zestig personen) toch naar Auschwitz gedeporteerd
moest worden, gelastte voorts dat de Amsterdamse Diamantgruppe in een
'geschlosseneni Lager' haar arbeid moest voortzetten (dat behoefde niet Wester-
bork te zijn - daar waren ook geen slijpmachines) en bepaalde tenslotte
dat voor de gemengd-gehuwde Joden door de Nederlandse gewestelijke
arbeidsbureaus werkkampen ingericht moesten worden - aparte kampen
voor' ontsterderi' en nict-' ontsterden'.

1 Seyss-Inquart bedoelde de toezeggingen die hij aan de protestantse kerken en aan
de secrotarissen-generaal Frederiks en van Dam gedaan had. 2 Vu], HA Inneres,
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