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de bezetter gekregen doordat althans een aantal gemeenten aan de provinciale
Beaukragten opgave gedaan had van de Joodse patiënten die nog steeds op
gemeentekosten verpleegd werden; de Beaujiragten hadden daarbij doen
weten dat Lippmann-Rosenthal de kosten zou overnemen - in plaats daarvan
haalden de '[odenjagers' de patiënten op.

Wat de twee Diamantgruppen betreft (een in het kamp Vught, een in
Amsterdam): de groep uit Vught verdween naar Westerbork en in Amster-
dam werd een deel van Asschers diamantslijperij tot het 'afgesloten kamp'
ingericht dat Seyss-Inquart voorgeschreven had. Een deel van de ca. veertig
specialisten die men nodig had, hoofdzakelijk klovers, ging daar aan het werk.
Anderen werkten evenwel overdag in twee diamantslijperijen elders in
Amsterdam. en het gevaar bestond dus dat zij zouden onderduiken in plaats
van elke avond naar de fabriek van Asscher terug te keren. Teneinde dat
gevaar te bezweren, werden hun vrouwen en kinderen als gijzelaars naar
Westerbork overgebracht - daar had Eichmann bij de bespreking op IQ

november '43 op aangedrongen. Medio mei '44 werd de Amsterdamse
groep op grond van een speciaal bevel van Himmler óók naar Westerbork
overgebracht. Alle diamantairs en arbeiders-specialisten verdwenen tenslotte
naar Bergen-Belsen waar, aldus de plannen, een diamantslijperij ingericht
zou worden - inderdaad kwamen er machines uit Vught aan.

Wij komen nu tot de groep van de Portugese Joden in wier aderen geen
of nauwelijks 'Joods' maar alleen 'Westgotisch' of 'Hispano-Latijns' bloed
zou vloeien.

De pogingen tot redding van de gehele Portugees-Joodse groep (ca. vier-
duizend personen) waren in de zomer van '41 begonnen. Er was toen een
lang rapport opgesteld waarin betoogd werd dat de Portugese Joden naar het
'ras' niets met de overige Joden te maken hadden - dat rapport was eind
oktober '41 door Rajakowitsch, toen binnen Harsters staf hoofd van het
Sonderrejerat 'Juden' , voorgelegd aan het Reichssippenamt te Berlijn. Die
instantie had nog niets van zich laten horen toen in de zomer van '42 de
Jodendeportaties begonnen. Calmeyer had in die situatie niet méér weten te
bereiken dan dat de 'zuivere' Portugese Joden (Joden dus die onder hun
voorouders niet of nauwelijks Hoogduitse Joden telden) een Sperre kregen.
Per loktober '43 bevonden zich ca. honderdtachtig hunner in Westerbork,
ca. tweehonderdzestig waren nog niet naar dat kamp overgebracht. Nu was
in april '43 al vastgesteld dat Rauter en de chef van het SS-Rasse- und
Siediungshauptanu (Berlijn) zich er persoonlijk in Westerbork van zouden
gaan vergewissen of die 'zuivere' Portugese Joden er inderdaad 'niet-Joods'
uitzagen. Zo stond het er voor toen in augustus' 43 aan de zaak dier Portu-
gezen (een zaak waarvoor verscheidene niet-Joodse Nederlanders zich grote


