
'ZUIVERE' PORTUGESE JODEN

dam, benaderd en had toen aan het Auswàrtige Amt doen weten dat het
lot van die Portugees-Joodse groep haar ter harte ging. Met wat goede
wil had Berlijn de leden van die groep op zijn minst op een uitwisselingslijst
kunnen plaatsen - die goede wil moest men bij het Auswàrtige Amt niet
zoeken.
Deze laatste alinea brengt ons tot de resterende Joodse groepjes in bezet

Nederland die een buitenlandse nationaliteit hadden. Met uitzondering van
zestien die de Argentijnse nationaliteit bezaten, werden zij in oktober '43
naar Westerbork gebracht. Het betrof Iller ca. honderdvijftig Hongaarse,
Roemeense en Turkse Joden die niet gerepatrieerd waren. Krachtens een
algemene instructie van het Beichssicherheitshauptanu moesten de vrouwen
en kinderen onder hen naar het concentratiekamp Ravensbrück getranspor-
teerd worden en de mannen naar Buchenwald. Aldus geschiedde.

*

In hoofdstuk 4 van ons vorige deel wezen wij er op dat begin' 43 besloten
was, het kamp Bergen-Belsen tot een Austauschlager te maken, waar Berlijn
uiteindelijk tienduizend Joden wilde concentreren (von Ribbentrop had op
dertigduizend aangedrongen) - Joden die men tegen Rijksdiritsers in den
vreemde zou uitwisselen. Voor die uitwisseling kwamen Jodenin aanmerking
die een certificate ol immigration voor het Britse mandaatgebied Palestina
bezaten of die er zich op konden beroepen dat zij burger waren van Ecuador,
Honduras of Paraguay; die drie Latijns-Amerikaanse staten hadden zich
namelijk begin' 43 bereid verklaard, de door Berlijn bedoelde uitwisseling in
overweging te nemen. Iets later kwam daar ook nog San Salvador bij. Men
kon dus gered worden, althans bereiken dat men niet naar het oosten ge-
deporteerd werd, als men een certificate voor Pales.tinabezat (of een bericht
daaromtrent dat het nummer van het certificate vermeldde), dan wel een
paspoort van Ecuador, Honduras, Paraguay of San Salvador. Het kwam er,
wat die paspoorten betrof, helemaal niet op aan of men inderdaad burger
van een van die vier staten was - het tonen van een paspoort was voldoende.
Wat de certificates voor Palestina aangaat: op verzoek van de Nederlandse

regering vroeg Zweden in juni' 43 het Auswartige Amt om verlof, vijfhonderd
Nederlands-Joodse kinderen naar Palestina te laten reizen. Het Auswärtige
Amt begon met opzettelijk veel tijd te laten verstrijken; eerst acht maanden
later antwoordde het dat het alleen dàn verlof tot vertrek wilde geven als
Engeland bereid was, de betrokken kinderen tot Engeland toe te laten.


