
SLOT DER JODENVERVOLGING

spectief verschillen. Achteraf moge dan gebleken zijn dat Seyss-Inquarter van
de herfst van '43 af niet voor voelde, althans de grootste groepen Volliude«
die zich nog 'legaal' in de Nederlandse samenleving bevonden, te deporteren
- in de tijd-zelfwas dat buiten deDuitse sector aanniemand bekend. Niemand
had een overzicht van de situatie, niemand kende de cijfers die wij in het
voorafgaande weergaven, niemand wist iets af van de meningsverschillen
die zich binnen het Reichskommissariat voordeden. Sterker nog: men had tot
en met de laatste grote razzia die eind september' 43 in Amsterdam plaats-
vond, de bezetter drie jaar lang zo onbarmhartig tegen de Joden zien op-
treden, dat zeker de Joden-zelf niet anders veronderstelden dan dat hij de
vervolging met de grootst mogelijke kracht zou voortzetten en voltooien.
Geen hunner voelde zich veilig: niet de leden van de Calmeyer-groep, niet
de protestantse Joden, niet de gemengd-gehuwden - die laatsten ook dan
niet wanneer zij 'ontsterd' waren. Ja, het zou ons niet verbazen wanneer de
gevoelens van angst onder die gemengd-gehuwden het sterkst zijn geweest.'
De 'ge-Calmeyerden' waren krachtens een beslissingvan het Reichskommis-
sariat tot niet-joden verklaard, de protestantse Joden hadden de kerkgenoot-
schappen achter zich, maar de gemengd-gehuwden voelden zich door nie-
mand beschermd. Daar kwam nog bij dat uit hun groep bij de razzia van
eind maart '44 enkele honderden gegrepen werden en dat (men denke aan
de wegens 'sabotage' gedeporteerden) ook anderen verdwenen. Trouwens,
de niet-'ontsterden' die voor de werkkampen opkwamen, beseften dat zij
zich in hun dagelijkse arbeid in de macht van de vijand bevonden. Geluk-
kig had die vijand menigvuldige andere zorgen. Met iedere maand die
verstreek, groeide derhalve anderzijds de hoop dat men als het ware
vergeten zou worden, en die hoop werd natuurlijk sterker toen zich in
september' 44 een situatie ontwikkelde waarbij de Duitsers zo van allekanten
in het nauw gedreven waren dat deze en gene wel durfde veronderstellen dat
zij niet aan een nieuwe Jodenvervolging zouden toekomen. Het was eerst
in de hongerwinter dat ook menige Joodse onderduiker het waagde om,
als het donker was, regelmatig op straat te komen om anderen te bezoeken
of zelfs, van valse papieren voorzien, weer ergens 'normaal' te gaan wonen.
Vele andere Joodse onderduikers achtten het evenwel onjuist, ook maar
enig extra risico te nemen. Er waren (dat wist elke onderduiker) zoveel
onderduikers gearresteerd en gedeporteerd, dat het verstandig leek, zich tot

1 Er zijn evenwel gemengd-gehuwde Joden geweest die Joodse onderduikers huis-
vestten. Anderzijds deed zich ook 'het geval (voor) van een gemengd-gehuwde
Jood die zijn ouders een schuilplaats weigerde. Aan zijn gezin was hij verplicht, enz.'
(J. W. Matthijsen: Het antisemitisme in naoorlogstijd (1945), p. II-I2)
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