
SEYSS-INQUARTS RICHTLIJNEN

Ziedaar de instructies die aan Lippmann-Rosenthal verstrekt werden.
Gelijk gezegd: Seyss-Inquart wenste dat men ze even snel als correct zou
uitvoeren. Noch van het een noch van het ander kwam iets terecht. Hoeveel
ook achtergehouden was, er was nog altijd veelmeer bij Lippmann-Rosen-
thal ingeleverd en de bank was niet in staat, de binnenstromende vermogens-
bestanddelen naar behoren op te vangen en te administreren. Een deel van
de staf had daar ook nauwelijks behoefte toe. De grondslag van de activiteit
werd nu eenmaal door roof gevormd - dat is geen grondslag waarop men
een correct werkend administratiekantoor kan oprichten. De bedoeling was
wel, louter het Duitse Rijk te bevoordelen, maar in de gegeven omstandig-
heden werd menigeen van de ca. vijfhonderd personeelsleden- (vooral
natuurlijk diegenen die in de goederendepots werkzaam waren of daar
toegang toe hadden) er toe gebracht, een graantje mee te pikken. De Duitse
directeur-generaal, dr. Walter von Karger, gaf het slechte voorbeeld:
leiding ging niet van hem uit en het grootste deel van zijn tijd besteedde hij
aan de zwarte handel; hij werd in mei' 43 door Flescheontslagen nadat hij
al in maart door zijn adjunct, H. Witscher, vervangen was. De man die voor
het contact met Duitse kopers aangesteldwas,Thilo Carl baron von Stechow-
Kotzen, werd omstreeks diezelfde tijd in arrest gesteld op verdenking van
verregaande corruptie en diefstal (von Karger wist daar van), en eveneens
op grond van diefstalwerd de chef van de goederenafdeling, de Nederlander
J. P. Chr. Rosier, in het concentratiekamp Amersfoort opgesloten (waar hij
stierf). Rosier had samen met enkele employé's sieraden gestolen en samen
met von Stechow schilderijen en andere waardevolle voorwerpen aan een
Nederlander verkocht - dat was Herman Olij, die onder de naam 'Dr.
Bosch' een bekende figuur was op de sector van de zwarte groothandel.
Er is, naar wij aannemen, door anderen die niet tegen de lamp liepen, even-
eens gemalverseerd; deze en dergelijke verschijnselenwaren het die Flesche
Lippmann-Rosenthal-Sarphatistraat steeds deden aanduiden als de "Sau-
stall' .
Men ging er bij Lippmann-Rosenthal van uit dat de Joden na hun depor-

tatie in elk geval niet zouden terugkeren. 'Middels het contact hetwelk wij
voortdurend met de betreffende autoriteiten onderhouden, is ons bekend',
schreef de directie in januari' 43 aan een Nederlandse verzekeringsbank,

1 Dat aantal was in '44 tot ruim tweehonderd gedaald. De bank die in de Sarphati-
straat in een deel van een bijkantoor van de Amsterdamse Bank gevestigd was,
bracht in '42 een deel van haar bedrijf in de nabijgelegen Beurs voor de Diamant-
handel onder.
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