
SLOT DER JODENVERVOLGING

van het Jodendom, de Joodse Raad, alle Duitse opdrachten, ook de kwalijkste,
placht uit te voeren. Wat men van het beleid van die Joodse Raad vernam
of zag, versterkte het beeld van de onderdanige, serviele, laffe Jood. Dat
Joden een zeer werkzaam aandeel hadden aan de illegaliteit, was slechts aan
hun mede-illegalen bekend; Duitse beweringen dat de illegaliteit eigenlijk
geheel 'het werk van Joden' was, werden (terecht overigens) niet geloofd.

Het is, als steeds, hachelijk om over dit alles te generaliseren. Wij be-
schikken nu eenmaal ten aanzien van de publieke opinie op geen enkel
punt, en ook niet op het hier behandelde, over betrouwbare, op grondig
onderzoek gebaseerde gegevens. Intussen is het een feit dat illegale werkers,
die een nauw contact met de gehele bevolking hadden, de groei van het
antisemitisme van de zomer van '42 af met ergemis en bezorgdheid op-
merkten. 'Toen de vervolgingen al in volle gang waren, deden', schreef
na de oorlog Anne de Vries, vooraanstaand medewerker van de LO,

'nog moppen op Joden de ronde, haalden we al te gretig voorbeelden aan van
het egoïsme, de lafheid, de neiging tot verraad van de Joden om aan te to-
nen hoe gevaarlijk het was om hen te helpen. Hetzelfde verhaaltje van de Jood
die zijn linkerschoenen op het ene en alle rechter- op het andere adres onder-

Keuvel: Wat is er met meneer Schellevis ?
Klessebes: 0 meneer Keuvel - ik weet me geen raad. U weet, ik heb meneer

Schellevis bij me in huis verstopt - enkel uit medelijden - zuiver uit medelijden -
voor vijftien gulden per dag-

Keuvel: En nu is zijn geld op?
Klessebes: Hij heeft geen cent meer. Ik beoefen m'n naastenliefde al drie weken

op de pof.
Keuvel: Zozo - Maar waarom vraagt u dan niet of-ie weg wil gaan?
Klessebes: Hij wil niet. Hij zegt: als ik weg moet, meldt u dan maar aan bij de

politie.
Keuvel: Vreselijk, juffrouw. En het schijnt me een gezonde eter ook.
Klessebes: 0 schei uit, meneer Keuvel. ZÓ heb ik mijn jampotje gevuld en zó is

het weer leeg. ZÓ heb ik een kilo suiker gehaald en zó zit ik weer op de bojem. En
nu z'n geld op is, wordt zijn humeur er ook niet beter op.

Keuvel: Nee, dat begrijp ik.
Klessebes: Ik heb nooit wat over z'n schoenen gehoord - en nu heb ik ze al driemaal

teruggekregen omdat ze niet goed gepoetst waren.
Keuvel: Ja 't is moeilijk, juffrouw. Maar geduld hebben. Ik voel met u mee.
Klessebes: En voor z'n geloof moet-ie zaterdags altijd soep eten met een appeltaart

na - en zondags kip met peren. Maar je weet er haast niet meer aan te komen.
Keuvel: Heeft u dat niet gezegd - in het nette?-
Klessebes: Ja - toen is-ie vreselijk kwaad geworden. Hij zei dat ik een antisemiet

was.' ('Zondagmiddagcabaret' : tekst voor de uitzending van 28 maart 1943 (DVK,
afd. radio-omroep, 101/1)).


