SLOT DER JODENVERVOLGING

werden. Joodse vrouwen of mannen werden dan in een cel opgesloten
waarin zich een ‘celspion’ bevond: een Jood of Jodin die als regel het ver-
trouwen van de gearresteerde wist te winnen, hem of haar uithoorde en
dat wat vernomen was, aan de Sicherheitspolizei doorgaf. Ans van Dijk, bij
wier rol wij in ons vorige deel stilstonden, was zulk een celspion; er waren er
meer. Welnu, dat de celspionage nodig geoordeeld werd, bewijst dat ook
onder de Joden menigeen niet onder de verhoren bezweken was.

Fataal was als regel het prijsgeven van de namen en adressen van personen
die voor de Joodse onderduikers het contact met de buitenwereld onder-
hielden: dat waren immers veelal diegenen die hen aan valse identiteits-
papieren, bonkaarten en geld hielpen; de meesten van die helpers hadden de
zorg voor een groep Joodse onderduikers op zich genomen. Zulke helpers
werden op hun beurt mishandeld en verhoord en meestal bestraft door hen
voor onbepaalde tijd naar een concentratickamp te sturen. Ten aanzien van
diegenen die niet anders gedaan hadden dan aan Joden huisvesting te ver-
lenen, werd veelal anders opgetreden. Verklaarden zij dat zij niet wisten
dat die onderduikers Joden waren, dan liet men hen menigmaal lopen, ook
wanneer er alle reden was, de juistheid van die verklaring te betwijfelen®; soms
kwamen zij er vanaf met de betaling van een paar honderd gulden aan het
Deutsche Rote Kreuz enfof de Winterhulp Nederland, soms werden zij een
week in arrest gehouden, maar soms ook wel voor zes maanden (dat gold
als het ‘vaste tarief’) of zelfs voor een jaar naar het concentratickamp Vught
gezonden. Er kwamen ook gevallen voor waarin ‘Jodenjagers’ vrouwen die
bij de hulp aan Joden betrokken waren, alleen maar lieten lopen als die
vrouwen zich tot sexueel verkeer bereid verklaarden — weer andere gevallen
waarin aan de helpers, als zij in overheidsdienst waren, door de Nederlandse
overheid op Duitse bevel ontslag verleend werd. Bovendien gaf Naumann,
de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, op grond van een geheim

1 Van twee leden van de Kolonne Henneicke zijn de arrestatierapporten uit de periode
2 augustus—27 september ’43 bewaardgebleven. Die twee (het staat niet vast dat wij
al hun rapporten bezitten) arresteerden, hoofdzakelijk in Amsterdam, veertig Joodse
vrouwen, vier-en-twintig Joodse mannen en zes Joodse kinderen. Van die zeven-
tig personen werden twee-en-dertig op straat, acht-en-dertig op hun onderduikadres
ontdekt. Bij de arrestaties deed zich één geval van verzet voor en van de twee-en-
dertig op straat gearresteerden weigerde één te zeggen waar hij ondergedoken
was. Van diegenen die hun huisvesting verleend hadden, werd overigens niet één
gearresteerd: de twee leden van de Kolonne Henneicke namen steeds genoegen met
de verklaring dat men niet geweten zou hebben dat de onderduikers Joden waren;
wij hebben de indruk dat zij dic verklaring vaak uitgelokt hebben, bijvoorbeeld
door het stellen van de vraag: “U wist zeker nict dat uw onderduiker een Jood was?’
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