WEINREB

tcmenten) en met gebruikmaking van dat papier kwam een op 23 juni
gedateerde brief tot stand waarin de Generalleutnant ‘unter Bezugnahme auf
Ihr Schreiben vom 17. d. M. Weinreb berichtte: ‘Am 29.5.42 wurden auf nieine
Veranlassung die ersten zur Auswanderung von dreissig jiidischen Familien
erforderlichen Schritte unternommen.” De generaal had zich, Weinrebs ver-
diensten ‘fiir die reibungslose Einordnung der niederlindischen Wirtschaft in das
Systens der Kriegswirtschaft' onderstrepend, in verbinding gesteld met ‘die
Ein- und Ausreisestelle der Sicherheitspolizei’ en ‘in einem Schreiben voni 2.6.42,
Zeichen WW][43 had dat bureau doen weten dat inderdaad besloten was,
‘dem Juden Dr. F. Weinreb samt dreissig gleichgesinnten von il vorgeschlagenen
jiidischen Familien grundsitzlich die Genehmigung zur Auswanderung zu erteilen.’
De dcfinitieve permissiec kon overigens cerst verleend worden, ‘wenn die
Einreisemoglichkeit in ein unbesetztes oder neutrales Ausland (z.B. die Schweiz,
Schiweden, das unbesetzte Frankreich) . . . erreicht ist.” Met dit alles was het ‘Biiro
des Wehrmachtbefehlshabers in den besetzten mniederlindischen Gebieten’ al
schriftelijk accoord gegaan ‘(Zeichen AWW]/9)’ en ook hadden de ‘Ein-
und Ausreisestelle der deutschen Wehrmacht in Belgien und Nordfrankreich’ en het
‘Ausreisebiiro der Besatzungs-Armee in Frankreich hun medewerking toege-
zegd; het Nederlandse ministerie van justitie had bovendien de aanvraag
van Generalleutnant von Schumann ondersteund, ‘meiner Ansicht nack’,
aldus de generaal, ‘steht der giinstigen Erledigung der obengenannten Auswande-
rungsformalititen mun nichts mehr im Wege.’

Aan tamelijk veel mensen liet Weinreb die vooral door zijn gedetailleerd-
heid zo bedriegelijke brief zien. Vrijwel niecmand hunner twijfelde aan de
cchtheid en ging dus bijvoorbeeld verifiéren of dic Generalleutiant von
Schumann inderdaad bestond en inderdaad werkzaam was op het aange-
geven adres — voor dat laatste zou een telefoontje naar Handel, Nijverheid
cn Scheepvaart of naar Landbouw en Visserij voldoende zijn gewecest.
Veruit de meesten wilden eenvoudig geloven dat de door Weinreb be-
middelde redding een reéle kans bood om bezet gebied te kunnen verlaten —
sterker nog: om aan deportatic te ontkomen. Want slechts enkele dagen na
de 23ste juni (de datum van de generaalsbrief) vernam het Jodendom in
Nederland de verpletterende tijding dat de bezetter besloten had, alle Joden
naar het oosten over te brengen. Aanvankelijk vooral uit Den Haag en
Rotterdam (uit Rotterdam vertrok het eerste deportatietransport op 30 juli,
uit Den Haag op 18 augustus "42) wendden nu honderden zich in hun nood
tot Weinreb: kon hij hen niet voor zijn emigratie registreren? Hoeveel
mensen mocht hij in totaal meenemen? ‘Dertig groepen’, zei hij nu — ze
zouden met ecn speciale trein naar onbezet Frankrijk mogen reizen.

Diegencn die zich aan hem, de magische redder, trachtten vast te klampen,
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